
Verhaal n.a.v. Lucas 24: 13-35: 

Kijk, daar lopen twee mannen over de weg. Wie zijn ze? Waar gaan ze naar 

toe? Laten we wat dichterbij komen. Nu herken ik ze. Het zijn twee vrienden 

van Jezus. Waarom zijn ze niet bij de andere leerlingen? Waarom staan hun 

gezichten zo verdrietig? Waar praten ze over? Kijk, nu komt er nog een man 

aan. Hij komt bij ze lopen. Hij vraagt: “Waar hebben jullie het over?” Ik hoor 

het al. Ze vertellen Hem over de Here Jezus: “Hij deed wonderen en vertelde de 

woorden van God aan de mensen. Maar de leiders van het volk wilden dat niet. 

En de leider van de stad heeft toen de Here Jezus laten doden aan een kruis. En 

dat is nu al drie dagen geleden. Maar vanmorgen kwamen er een paar vrouwen 

bij ons. Ze waren bij het graf geweest. En ze vertelden dat Jezus niet meer in 

het graf lag. En er was een engel die zei: ‘Jezus leeft!’ Maar Petrus en Johannes 

zijn ook naar het graf gegaan. En die hebben geen engel gezien. Nu begrijpen 

we er niets meer van!”  

De mannen staren naar de weg. Ze zijn zo verdrietig. Ze hebben helemaal niet 

door dat het de Here Jezus zelf is die bij hen loopt! De Here Jezus schudt zijn 

hoofd. “Wat zijn jullie toch dom,” zegt Hij. “Jullie begrijpen het nog steeds niet! 

Het staat toch al in de Bijbel dat de Redder eerst moest lijden voor Hij koning 

kon worden? Luister maar.” En Jezus begint te vertellen. Over Mozes. En over 

de profeet Jesaja. Over de profeet Joël. Ze luisteren goed. Ze stellen vragen. En 

ze lopen en lopen maar. Opeens zijn ze al bij het dorpje Emmaüs. “Hier moeten 

we zijn,” zeggen de vrienden van Jezus. “Wilt u niet bij ons blijven? Het is al laat 

en het wordt al donker.” Toen ging Jezus met hen mee. Nog steeds hebben ze 

Hem niet herkend. Ze gaan zitten in het huis. Er is brood en wijn. Jezus pakt het 

brood. Net zoals een paar dagen geleden bij die laatste maaltijd met Zijn 

vrienden. Hij dankt God, breekt het in stukken en deelt het uit. En dan ineens 

als ze het brood uit Zijn handen aanpakken, zien ze het: Het is Jezus! Hij is echt 

opgestaan, Hij leeft! Weg is hun verdriet. Wat zijn ze blij! Maar dan ineens is 

Jezus weg. Ze kijken om zich heen. Ze lachen. Ze pakken elkaar vast en zeggen: 

“Voelde jij het ook toen we daar liepen en Hij met ons praatte? Hij is het echt 

waar: Jezus leeft!!”  

Wat zie je op de kleurplaat? Wat komen de vrouwen doen? Kijken ze bang of blij of nog iets 

anders? Kleur de plaat mooi in. Je kunt ook de twee kaarten inkleuren. Aan wie ga je ze 

geven?  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


