Bij de Focus dienst van 5 april 2020: Jezus geeft zichzelf voor ons

In deze dienst zingen we drie psalmen. Ondanks dat je die misschien een beetje saai vindt, is het
verbazingwekkend hoe duidelijk die psalmen al vooruitwijzen naar wat er met Jezus op Golgotha
gebeurt, als je er even goed op let!

Pak de teksten van de psalmen er even bij (print ze evt. apart uit), leg de Bijbeltekst van vandaag er
naast (Lucas 23: 33-43) en zet voor jezelf op een rijtje welke regel(s) uit de psalm passen bij welke
verzen uit dit gedeelte:

Psalm 116:2en 4

e Regel:
Vers:

e Regel:
Vers:
Psalm 22: 7
e Regel:
Vers:

e Regel:
Vers:

e Regel:
Vers:
Psalm 69: 9
e Regel:
Vers:

e Regel:
Vers:

Vraag nu eens aan een ander die de dienst heeft meebeleefd of zij/hij dit ook doorhad bij het zingen!

Challenge (voor na de dienst):

Stel aan drie mensen, één tot 30 jaar oud, één tussen de 30 en de 60 jaar, en één die ouder is dan 60
de volgende vraag: Wat betekent Goede Vrijdag voor u/ jou? Schrijf mee als ze antwoorden! Schrijf
dan als je durft ook zelf een antwoord op. Mail de drie/vier antwoorden (met alleen de vermelding
van de leeftijd van degene die het zei, dan blijft het anoniem) véér a.s. dinsdag naar:
domineevandenbrink@outlook.com Onder de volledige inzenders verloten we een cadeaubon van
de Spar, één van de Prima en een kilo paaseitjes!
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