
Thema 4: Jezus raakt ons aan 

Verhaal Lucas 5: 12-16 

Kijk, daar zit Abel. Op de grond. Onder een boom. Helemaal alleen. Niemand 

wil met hem praten. Niemand wil hem een hand geven. Abel is ziek. Daardoor 

ziet hij er anders uit. Hij heeft witte vlekken op zijn gezicht. Zijn handen zijn 

rood met allemaal korsten. Het ziet er een beetje vies uit. De mensen schrikken 

van Abel. Ze blijven uit zijn buurt. Kinderen lachen om hem. Ze plagen hem. 

Maar ze durven hem niet aan te raken. Abel is alleen en  verdrietig. 

Maar hij heeft gehoord over Jezus. Hij maakt zieke mensen beter. Jezus is in de 

stad waar Abel woont. Zou Jezus hem durven aan te raken? Zou Jezus hem beter 

willen maken? Abel staat op en gaat op zoek. Ja, daar, daar zijn een heleboel 

mensen, daar zal Jezus vast ook zijn. Als de mensen Abel zien gaan ze aan de 

kant. Ze willen niet per ongeluk die vieze, zieke man aanraken. Dan ziet Abel 

Jezus. Hij knielt op de grond. Hij zegt: ‘Here Jezus, ik weet dat U mij beter kunt 

maken, als U dat wilt’. Zou Jezus dat willen? Jazeker. Hij is niet bang. Hij vindt 

Abel niet vies. Hij legt zijn hand op Abels gezicht. En op zijn armen. En Jezus 

zegt: ‘Ik wil dat je beter wordt’. En meteen is alles weg, de witte vlekken,de 

korsten, alles is weg! Abel is beter! Nu moet je naar de tempel gaan zegt Jezus. 

Zodat de priester kan zeggen dat je beter bent. Bedank de Here God voor dit 

wonder met een offer.  Dat gaat Abel meteen doen. Zo weet iedereen dat hij 

beter is. En dan durven de mensen weer met hem te praten, te lachen en hem aan 

te raken. Abel hoort er weer helemaal bij.  

- Wij vinden het ook fijn als iemand ons een kus of een knuffel geeft als we 

ziek zijn. 

- Door het coronavirus mogen we nu even geen hand geven als we iemand 

ontmoeten. Maar we kunnen wel zwaaien! Kleur de handjes in, knip ze 

uit, plak ze op elkaar met een lange prikker of een rietje er tussen. Zo kun 

je mensen vrolijk maken door te zwaaien! 

- Kleur de kaart mooi en knip uit Naar wie ga je de kaart opsturen? Naar 

opa en oma? Of naar de meneer of mevrouw in de straat die nu niet zoveel 

buiten komt? Bedenk het samen. 
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