Liturgie voor zondagochtend 29 maart - 5e zondag v.d. lijdenstijd

Ochtenddienst — aanvang 09.30 uur

Voorganger: Ds. Joost v.d. Brink / vanuit GEREFORMEERDE KERK
Orgel/vleugelbegeleiding: ds. Lucias de Haan

Beamer: Tino / Annemieke Vos

Koster: Adriaan Vos

Bijzonderheden: INTERNETDIENST

Vleugelspel
Afkondigingen

Zingen: Psalm 133: 1 (LvdK), 2 en 3 (OB) (orgel)
1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Een liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen,
Zijn baard en klederzoom doortrekt;

Z'is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
En op zijn bergen nedervloeit.

3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Gz 255 (LvdK)/ Gz 93 (HB): 1 (orgel)
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieéen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieéen'ge in zijn troon!

Gebed

Zingen: Luister goed naar Gods geboden (melodie van OT 380) (orgel)
Luister goed naar Gods geboden:
(1) Dien alleen de HEERE!
(2) Doe ze weg, die valse goden.
(3) Houd Gods naam in ere!
(4) Zet één dag per week apart
om je rust te geven.
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Heb God lief met heel je hart

en met heel je leven.

(5) Heb respect voor beide ouders.

(6) Laat elkaar in leven!

(7) Blijf ook trouw aan wie je trouwde.
(8) Geef wat je kunt geven!

(9) Wees steeds eerlijk naar elkaar
(10) en met ‘goed’ tevreden.

Heb je naaste lief, bewaar

met elkaar de vrede.

Aankondiging kinderlied en de aansluitende mogelijkheid voor de kinderen om hun eigen moment te
beginnen.

Zingen kinderlied: Bewaar het in je hart (vleugel)
Refrein:
Bewaar het in je hart
Bewaar het in je hoofd
De Heer zal altijd doen
Wat Hij je heeft beloofd
Bewaar het in je hart
Bewaar het in je hoofd
De Heer zal doen
Wat Hij je heeft beloofd
Als Hij je heeft geroepen mag je meegaan
Dan heeft Hij weer iets moois voor jou bedacht
De Heer wil graag met kinderen in zee gaan
Als Hij iets van je vraagt, geeft Hij je kracht
Refrein

Het duurt niet lang meer tot Hij t'rug zal komen
Dan zul je zien dat Hij je heeft gespaard

De Heer wil graag dat jij bij Hem zult wonen
Omdat je al Zijn woorden hebt bewaard
Refrein

Uitleidend vleugelspel (even tijd om kinderen evt. ‘naar de knd te helpen’)

Inleiding:
Eén van de erge dingen die gebeuren met mensen die geveld worden door het Corona virus en die opgenomen
moeten worden, is dat er nauwelijks tijd is om afscheid te nemen van je geliefden. Het gaat al snel
bergafwaarts als je er zo erg aan toe bent en er is geen tijd meer te verliezen. Op het moment dat je de
guarantaine afdeling in het ziekenhuis in gaat, kun je geen contact meer hebben met je geliefden. Misschien
soms nog even via beeldtelefoon, maar vaak kun je dan niet zo veel meer. Laat staan al je geliefden nog even
laten horen wat je ze nog mee wilt geven voordat je wellicht in de komende uren of dagen overlijdt. Soms
overlijden mensen helemaal plotseling en hebben de nabestaanden helemaal geen gelegenheid meer om nog
iets als afscheid te zeggen. Dat kan zo schrijnend zijn, nog bovenop je verdriet en het gemis. Het is niet voor
niets dat juist een uitvaartbedrijf adverteert met de vraag: ‘Waarom wachten met iets moois tegen elkaar
zeggen als het ook vandaag kan?’ In de Bijbel komen we het ook tegen dat mensen op hun sterfbed hun
familieleden zegenen. Als u of jij dat ook wel eens hebt meegemaakt, weet je hoe waardevol dat is. En dat je je
soms nog letterlijk kunt herinneren wat diegene tegen je zei.

We leven nu in de lijdenstijd. De tijd waarin we het lijden en sterven van onze Heer gedenken. En
vandaag staan we stil bij die laatste uren van Jezus’ publieke leven voor zijn kruisiging. Het is een beladen
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avond, die avond van de Pesach maaltijd in de bovenzaal. De instelling van het avondmaal is achter de rug en
de hele avond heeft Jezus indringend met zijn leerlingen gesproken. ledereen voelt wel aan dat er iets
bijzonders staat te gebeuren en Jezus’ woorden worden vol aandacht ingedronken. In ieder geval door de
discipel die Jezus liefhad en door de Heilige Geest geholpen zo veel woorden van Jezus heeft kunnen
opschrijven. En die laatste woorden van Jezus eindigen met dat prachtige en ernstige gebed, het langste gebed
dat we van Jezus hebben.

Als ik met mensen mag bidden, zijn zij en ik zelf daarna vaak ontroerd of gewoon even stil. Het is ook
een heel intense manier van samenzijn. Als een ander je bij God brengt, geeft dat een gevoel van diepe
verbondenheid, eenheid, en ook een gevoel van geliefd zijn. Dat gevoel is speciaal: nadat je samen gebeden
hebt, ben je hechter aan elkaar verbonden. Dat is denk ik ook hoe het voor de leerlingen van Jezus gevoeld
moet hebben. Laten we vanmorgen dit speciale ‘laatste gebed’ van Jezus eens op ons af komen. Het gebed is te
verdelen in drie gedeelten, die we één voor één zullen lezen, kort overdenken en bezingen.

Schriftlezing: Johannes 17: 1-8
17 'Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei:
‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal
de Zoon uw grootheid tonen. * Hij heeft van u macht over alle mensen
ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige
leven te schenken. * Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige
ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. * Ik heb op aarde
uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen
hebt. °Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u
had voordat de wereld bestond.

Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam
bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze
hebben uw woord bewaard, ' en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt
gegeven, van u komt. “Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan
hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u

gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.

Verkondiging (kort)

Zingen: OL 333/ OT 217 (2x) (vleugel)
Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.

Heer, U bent El Elohim,
ik aanbid U.

Toon mij uw glorie,
toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.

‘k Wil U kennen, Heer.
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Schriftlezing: Johannes 17: 9-19
“1k bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die

u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn !’- alles wat van mij is, is van u,
en alles wat van u is, is van mij - en omdat in hen mijn grootheid
zichtbaar geworden is. '' Tk ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe,
maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw
naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij
één zijn. '*Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij
gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren
gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling
ging. ' Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben,
opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. '* Ik heb hun uw woord
gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook
ik niet bij de wereld hoor. '* Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt
nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. '°Ze horen niet
bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. ' Heilig hen dan door de
waarheid. Uw woord is de waarheid. '® Ik zend hen naar de wereld, zoals u
mij naar de wereld hebt gezonden. '?1k heb mij geheiligd omwille van

hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Verkondiging (vervolg, kort)

Zingen: OL 402/ OT 246 (vleugel)
Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
Met heel mijn wezen, Heer.
Voor uw troon geknield, bewijs ik
U hulde en eer.

Vader, Zoon en Geest, ik eer U;
U bent volkomen "n.

Al mijn liefde en aanbidding

Is voor U alleen.

U, die "n in wezen zijt,
Is ons leven toegewijd.
In uw liefde zijn wij "n;
Aanbidden wij U alleen.

Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig
Bent U volkomen rein.

Heilig God, laat heel mijn leven
Tot eer van U zijn.

Vader, Zoon en Geest, ik dank U;
Buig mij vol eerbied neer.

Hoog verheven God, ontvang nu
Mijn liefde en eer.
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Schriftlezing: Johannes 17: 20-26

U1k bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun
verkondiging in mij geloven. *! Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in
mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat
u mij hebt gezonden. **Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij
gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: **ik in hen en u in mij. Dan
zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt
gezonden, en dat u hen liefthad zoals u mij liefhad.

*4Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben.
Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al
liethad voordat de wereld gegrondvest werd. *° Rechtvaardige Vader, de
wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden.
61k heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat

de liefde waarmee u mij liethad in hen zal zijn en ik in hen.’

Verkondiging (slot, kort)

Zingen: OL 194/ OT 303 (ABABA) (vleugel)
U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
Wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
Wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,

Dan bindt het ons saam,

ledereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,

Dan bindt het ons saam,

ledereen zal deel zijn van uw gezin.

Gebed
Aankondiging gelegenheid voor overmaken collecten en slotlied
‘Collecten’ (orgelspel)

Zingen: Gz 364 (LvdK): 2 en 3 op de melodie van Gz 180
(orgel; melodie is anders dan HB, graag voorspelen)
Als wij als broeders met elkander leven,
ons voor de armen en de zwakken geven,
vervullen wij de laatste wil des Heren,
zijn naam ter ere.

Moge zijn liefde liefde in ons wekken,

dat eensgezind wij door de wereld trekken.
Leid als een kudde op uw weg ons verder,
o goede Herder.
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Zegen

Zingen: Gz 456/ OT 138:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Uitleidend orgelspel

Gereformeerde Kerk Genderen



