
Liturgie voor zondagavond 29 maart - 5e zondag v.d. lijdenstijd 

Hervormde Kerk Genderen 

Avonddienst – aanvang 18.30 uur 

Voorganger:  Ds. Lucias de Haan / vanuit HERVORMDE KERK 

Organist:   

Beamer:  Tino / Annemieke Vos 

Koster:   Adriaan Vos 

Bijzonderheden: INTERNETDIENST 

 

- Welkom en mededelingen 

- Gezang 194: 1, 4 

1. Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godd'lijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 

4. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen 
en neem uw plicht getrouw in acht; 
't wordt eind'lijk alles u ten zegen, 
wanneer gij biddend daarop wacht. 
Wie steeds gelovig op Hem ziet, 
begeeft, verlaat Hij eeuwig niet. 

 

- Votum en groet 

- Psalm 88: 1 en 8 

1. O God mijns heils, mijn toeverlaat, 
Tot U hef ik mijn droeve klachten; 
Ik roep, bij dagen en bij nachten, 
Tot U in mijnen jammerstaat; 
Ik nader biddend; wil mij horen, 
En neig tot mijn geschrei Uw oren. 

8. Wie zal Uw wond'ren, Uw beleid, 
Ooit in de duisternis vertellen? 
Wie ooit Uw recht in 't daglicht stellen 
Ter plaatse der vergetelheid? 
Maar ik, eer d' ochtend aan komt breken, 
Zal U, o HEER, om bijstand smeken. 

 

- Geloofsbelijdenis 

- Psalm 89: 1 en 7 

1. 'k Zal eeuwig zingen van  
Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd  
vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw  
van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek,  
in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit  
uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw  
ooit wank'len of bezwijken. 
 

7. Hoe zalig is het volk,  
dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht  
van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam  
zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe;  
Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw  
zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid  
hen naar Uw woord verhogen. 
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- Gebed 

- Schriftlezing Lukas 22: 39-53 
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- Op Toonhoogte 94 

 
1. 

 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 

 
 
 

Refrein 
Zie onze God, de Koning-knecht 
Hij heeft zijn leven afgelegd 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag  
gedragen door 
zijn liefd’en kracht. 
 

2. En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij : Uw wil geschied’ 
Refrein 
 

3. Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard’en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
Refrein 
 

4. Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refrein 

  

 

- Verkondiging 

- Lied: Sela - Getsemane 

De Vader die de Zoon een beker reikt, 

tot aan de rand gevuld met bitterheid, 

die Hem benauwt, tot wanhoop drijft. 

Het water dat Hem aan de lippen staat, 

een zee van zonden die Hem angstig maakt. 

Hij gaat ons voor, Hij draagt ons door het lijden heen. 

  

Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt,  

de beker drinkt. 

Wie zijn wij, dat Hij de dood  

in diepe nood en angst verdrinkt? 

 

De schaduw van de dood valt in de hof, 

waar Jezus worstelt met de wil van God: 

de beker gaat Hem niet voorbij. 

De diepte van zijn lijden, angst en pijn, 

is dieper dan ons lijden ooit zal zijn. 

Hij gaat ons voor, Hij drinkt ons door het lijden heen. 

  

Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt,  

de beker drinkt. 

Wie zijn wij, dat Hij de dood  

in diepe nood en angst verdrinkt? 

 
  
De Zoon die ons het brood, de beker reikt; 

ons in zijn liefde en gemeenschap leidt, 

gedenken wij in brood en wijn. 

Wij drinken door zijn dood het leven in: 

een zee van liefde schept een nieuw begin. 

Nooit meer alleen, met Jezus één, totdat Hij komt. 

 

Al wie dorst, wordt getroost in het brood,  

de beker wijn. 

Neem het brood, proef van de wijn;  

gedenk dat wij vergeven zijn. 

De Vader die zijn kind een beker reikt, 

die overstroomt van goedertierenheid: 

de wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid. 
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- Gebed 

- Psalm 31: 1, 2, 12 en 17 

1. Op U betrouw ik, HEER der heren, 
Op U, gelijk 't betaamt; 
Ai, laat mij nooit, beschaamd, 
Van Uwen troon teruggekeren; 
Help mij, op mijn gebeden, 
Door Uw gerechtigheden. 

2. Och, neig tot mij Uw gunstig' oren, 
Schiet haastig toe; dat mij 
Uw naam een rotssteen zij; 
Een huis, een welgesterkte toren, 
Die, op een klip verheven, 
Mij veiligheid kan geven. 

    
12. In Uwe hand zijn mijne tijden; 

'k Verlaat mij in mijn leed 
Op U alleen, Die weet 
De maat en 't einde van mijn lijden; 
Red mij van wie verbolgen, 
Ter dood toe mij vervolgen. 

17. Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt; 
Die voor mijn welstand waakt: 
Zijn oog slaat mij in liefde gade; 
Hij wil mij heil bereiden; 
Mij in een vesting leiden. 

 

- Zegen 

 

 


