
Gereformeerde Kerk Genderen 

  Orde van dienst – zaterdag 19 april 2025 

Avonddienst 19:30 uur / GKG (tevens via internet te beluisteren) 

Voorganger  dhr. Joop Lankhaar 

Organist Henk Teuling Koster Dirk van Bergeijk 

KND  Beamer Rob de Ruiter 

Collecte 1e:  Camera Mark Duister 

2e:  

Zendingsbusje: De Pomp in Almkerk 

Opmerkingen Thema: Licht zien in het donker  -  De wake van Pasen 

 

Binnenkomst in stilte 
 
Muziek: 'Stil ligt de tuin rondom het witte graf' 2 stemmig à capella  
 
Begroeting - (Tekst op beamer) 
 
Zingen: Lied 963 - Alleen de liefde kent jouw stem 

Lezing: Hij wordt begraven 

Ze kunnen niets meer voor Hem doen. 

Ze kunnen Hem niet voor de laatste keer vasthouden  

om afscheid van Hem te nemen, ze kunnen Hem niet wassen,  

ze kunnen zelfs zijn lichaam niet van het kruis halen. 

Het is niet van hen. 

Het is van de autoriteiten. 

En terwijl iedereen naar huis gaat omdat het schouwspel voorbij is, houden ze urenlang de wacht 

bij zijn gestorven lichaam. 

Tot er eindelijk iemand aankomt die de zorg van hen overneemt:  

Josef, een Joodse leider, die net als zij een volgeling van Jezus was – maar dan in het geheim. 

Hij heeft al zijn invloed aangewend en het is hem gelukt toestemming te krijgen om Jezus’ lichaam 

van het kruis te halen. 

Hij moest ervoor op audiëntie bij Pilates, wat betekent dat hij nu onrein is  en vanavond niet mee 

kan doen met de Pesachmaaltijd. 

Niet dat het hem uitmaakt. Jezus moet begraven worden. 

En daar heeft hij alles voor over. 

Hij heeft al linnen gekocht en Nicodemus, die er ook is,  

heeft zalfolie meegenomen. 

Ze maken de touwen los, trekken de spijkers uit Jezus’ handen en voeten en tillen zijn gestorven 

lichaam van het kruis. 

Ze wassen zijn bloed weg, strijken zijn haar uit zijn gezicht,  

en wikkelen zijn lichaam in de doeken die ze hebben gedrenkt in zalf. 

En dan leggen ze Hem voorzichtig in het graf,  

waarin Jozef zelf ooit begraven had moeten worden. 

Zo veel liefde. 

Zo veel verdriet.     

(Mattheus 15 :46) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJfuZWpNHeo
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Zingen : De werken van barmhartigheid - melodie psalm 134 

1. De werken van barmhartigheid,   

ze zijn voor eeuwig en altijd                                                                                                                                                                  

de stappen die ons leiden tot                                                                                                                                                                 

het helend koninkrijk van God.  

 

2. Wanneer het leven is volbracht,                                                                                                                                                    

leg dan met eerbied en ontzag                                                                                                                                                              

de doden in de aarde neer,                                                                                                                                                                                 

als Gods beminden, tot Gods eer.  

3. Wij stellen tot in deze tijd                                                                                                                                                                       

tekenen van barmhartigheid                                                                                                                                                        

opdat de wereld blijvend merkt                                                                                                                                                           

dat God door mensenhanden werkt  

 

Betekenis van Stille Zaterdag (inleidende woorden) 

Daarna onderstaande tekst via beamer op scherm. 

Hoe kan ik Stille Zaterdag vieren ?  
Het antwoord klinkt misschien heel simpel: door stil te zijn.                              
Weet jij nog wanneer je voor het laatst echt stil bent geweest?                                    
Geen telefoon, geen prikkels, geen muziek of Netflix? 
Een moment van stilte samen beleven. 
Neem op Stille Zaterdag de tijd om even helemaal stil te worden.                                         
Zet je aan-knop even uit. Denk na over de volgende vragen: 
 

• Waar ben ik hoopvol over? 
• Waar word ik verdrietig van?  
• Welke rol speelt Jezus in mijn hoop en mijn verdriet? 

 
Zingen: “Blijf dicht bij mij” (melodie Lied 247)  
 
1. Blijf dicht bij mij, 't wordt donker om mij heen. 
Zekerheid wankelt, laat mij niet alleen.  
Het lijkt steeds meer of niemand mij meer ziet,  
blijf nu heel dicht bij mij , verlaat me niet  
 

2. Blijf naast mij staan, mijn veiligheid verdween. 
Nu alles wegvalt, waar kan ik nu heen?  
Help mij in ’t dragen van dit groot verdriet,  
blijf heel dicht bij mij staan, verlaat mij niet.  

3. Geef mij je hand en blijf heel dicht bij mij.  
Blijf bij mij waken, straks is het voorbij.  
Houd mij nu vast, jij die mijn zwakheid ziet,  
blijf nu heel dicht bij mij, verlaat mij niet.  
 
Stilte 
 
Lezingen: Genesis 1 : 1 – 4 
 
Zingen: NLB Lied 162: 1, 2, 3 en 6 - In het begin lag de aarde verloren                                                                                   
 
Exodus 14 : 15 – 15 : 1    
 
Romeinen 6 : 4 – 6 
 
Overweging  
 
Gebed 
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Biddenderwijs 
Zeggen wij God dank  
om deze nacht,  
om het licht dat erin doorbreekt: 
 
Wij danken U, God,  
om de aarde en haar volheid,  
om alle leven dat U ons geeft; 
 
wij danken U, God,  
om steeds weer de uittocht  
uit wat ons bedreigt en kleineert; 
 
wij danken U, God,  
om de hoop die altijd weer  
in mensenkinderen vlees en bloed wordt; 
 
wij danken U, God,  
om opstanding uit de dood van Jezus,  
in wiens naam wij zijn gedoopt; 
 
wij danken U, God,  
om het geloof van ons doopsel,  
om het vertrouwen dat U ons schenkt. 
 
Vanuit die dankbaarheid  
bidden wij U;  
zegen de weg van ons leven,  
en houd ons met elkaar  
bewogen om uw rijk  
en uw gerechtigheid,  
in de naam van Jezus,  
de Levende uit de doden. 
Amen  
 
Zingen: Psalm 134 - Gij dienaars aan de Heer gewijd 
 
Doopgedachtenis - Woorden bij de doopgedachtenis  
 
Het doopvont wordt met water gevuld  (Stille Week commissie) 
Gemeente wordt uitgenodigd langs doopvont te lopen. 
 
Lied: Ik ben een koninklijk kind met tekst via Beamer.  
 
(Zingen en orgelspel) 
 
Inleiding rond het licht 
Paaszaterdag mondt uit in de Paaswake, de viering waarin lijden, dood en verrijzenis samenkomen.  
Het is het brandpunt van het Paasfeest en één van de oudste onderdelen ervan.  
De Paaswake vormt de overgang van de lijdensweek naar de vreugde van de Paastijd. 
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Licht 
Wij worden als gelovigen in donkere nacht ingeleid in het feest van de verrijzenis. Het licht dat de verrezen 
Jezus  
opnieuw in de wereld brengt wordt verbeeld door de plechtige intocht van de Paaskaars in de duistere 
kerk; Pasen vangt aan. 
Gemeente gaat staan    
 
Toelichting; 
Bij binnenkomst hebben we een kaarsje ontvangen.                                                                
Op aanwijzing van de voorganger verzamelen we ons in een halve kring.                                                         
De diaken steekt aan de vlam van de nieuwe paaskaars een kaarsje aan; dat licht wordt aan elkaar 
doorgegeven.   
 
Het licht wordt binnengebracht (de nieuwe Paaskaars) 
 
Zingen: NLB Lied 601 - Licht dat ons aanstoot in de morgen  
 
Tijdens het doorgeven van het licht en bij het verlaten van de kerk zingen we:  
Lied 598 - Als alles duister is  
 


