
Ochtenddienst Zondag 15 Maart 2020: 
 
Intochtslied:  
Psalm  138:4 (Oude Berijming) 

4. Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, 
Schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
Zal redding geven. 
De Heer' is zo getrouw als sterk, 
Hij zal Zijn werk 
Voor mij volenden, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
O Levensbron, 
Wil bijstand zenden. 

 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 138:3 (Oude Berijming) 

3. Dan zingen zij, in God verblijd, 
Aan Hem gewijd, 
Van 's Heeren wegen; 
Want groot is 's Heeren heerlijkheid, 
Zijn Majesteit 
Ten top gestegen. 
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
Op hen het oog, 
Die needrig knielen; 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
Den ijdlen waan 
Der trotse zielen. 

 
Wetslezing:  
Romeinen 12:9 t/m 21 (NBV) 
9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 
10Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander 
hoger dan uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door 
de Geest en dien de Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees 
standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13Bekommer u 
om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14Zegen uw vervolgers; zegen hen, 
vervloek hen niet. 15Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet 
heeft. 16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot 
bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad met kwaad, 
maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18Stel, voor zover het in uw 
macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen 
wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat 
geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 
20Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef 



hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21Laat u niet 
overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 
 
Mattheus 22:36-40 (NBV) 
36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, 
uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dat is 
het grootste en eerste gebod. 39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als 
uzelf. 40Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de 
Profeten staat.’ 
 
Zingen: Gezang 461 :1, 2 en 3 

1. O hoogt' en diepte, looft nu God 
aanbidt zijn heiligheid! 
Zijn woord werd nimmer nog gepeild, 
zijn weg is majesteit. 
 
2. O wondre liefd', o wijsheid Gods, 
toen zond' ons 't licht benam, 
hebt Gij 't verlossend pad gebaand: 
een tweede Adam kwam. 
 
3. De liefde is zo wijs en goed: 
wat eens in Adam viel, 
ons menselijke vlees en bloed, 
wordt leven weer en ziel. 

 
Schriftlezingen (Herziene Statenvertaling):  
Habakuk 1:1 t/m 4: 
1De last die de profeet Habakuk gezien heeft. 2HEERE, hoelang roep ik om hulp en 
luistert U niet, roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet? 3Waarom doet U mij onrecht 
zien en aanschouwt U de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij, er 
ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich. 4Daarom verliest de wet zijn kracht en komt 
het recht nooit meer tevoorschijn; want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, 
daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. 
 
Habakuk: 2:1 t/m 3: 
1Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal, en keek uit 
om te zien wat Hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. 
2Toen antwoordde de HEERE mij en zei: Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in 
tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. 3Voorzeker, het visioen wacht 
nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt 
niet. Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.  
 
Habakuk 3:1 t/m 4 en 16 t/m 19 
1Een gebed van Habakuk, de profeet. Op Sjigjonot. 2HEERE, toen ik Uw tijding 
hoorde, heb ik gevreesd. HEERE, Uw werk, behoud het in het leven in het midden 
van de jaren, maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in Uw toorn aan 
ontferming! 3God kwam van Teman, de Heilige van het gebergte Paran. Sela. Zijn 
majesteit bedekte de hemel, de aarde was vol van Zijn lof. 4Er was een glans als van 
het zonlicht; lichtstralen kwamen uit Zijn hand, daarin ging Zijn macht schuil. 



 
16Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Verrotting 
tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Zeker, ik zal rustig 
wachten op de dag van de benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk dat ons zal 
aanvallen. 17Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de 
wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden 
geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen 
rund in de stallen over zijn – 18ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, 
mij verheugen in de God van mijn heil. 19De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt 
mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten. 
 
Lucas 21:11 en 25 t/m 28  
11en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en 
besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit 
de hemel plaatsvinden. 
 
25En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid 
onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26En het 
hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de 
wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen 
worden. 27En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote 
kracht en heerlijkheid. 28Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan 
omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. 
 
Zingen: Psalm 100:1, 2, 3 en 4 (Oude Berijming) 

1. Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
2. De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
3. Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 
 
4. Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

 
Preek: 
 
Zingen: Opwekking 288 "Hef je hoofd omhoog" 

Hef je hoofd omhoog, 
Want de Koning komt. 



Buig nu voor Hem en aanbid Hem. 
Zing... (hosanna voor de Heer). 
Vol van heerlijkheid 
Is zijn majesteit. 
Breng nu ere aan de Here. 
Hij, de Koning, komt. 

 
Dankgebed en Voorbede 
 
Zingen: Opwekking 770 "Ik zal er zijn" 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 
Zegenbede 
 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 


