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Welkom en mededelingen 

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: Psalm 15: 1 en 4 

Psalm 15: 1 
  HEER, wie mag wonen in uw tent, 
  wie op uw heilge berg verkeren? 
  Die recht doet en uw wet niet schendt' 
  in heel zijn wandel U erkent 
  en waarheid in zijn hart wil eren. 
 
Psalm 15: 4 
  Wie mag verkeren in uw tent? 
  Hij die geen woekerwinst wil vragen, 
  onschuldigen bescherming schenkt, 
  om een geschenk het recht niet krenkt. 
  Hij zal niet wanklen al zijn dagen. 
     

Gebed 

Zingen: OL 811 

 

Was mij witter dan sneeuw, 
  was mij schoon van mijn schuld. 
  Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
  Wees genadig, o God, 
  heb met mij toch geduld. 
  Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 
  
  Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht. 
  Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
   
  Was mij witter dan sneeuw, 
  laat mij rein voor U staan. 
  Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 



   
  Was mij witter dan sneeuw, 
  maak mij sterk door Uw Geest. 
  Schep een zuiver hart diep in mij. 
  Laat mij dicht bij U zijn. 
  U alleen, Heer geneest. 
  Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 
   

Schriftlezing: Lucas 22: 1-7 (NBV) 

Zingen: OL 737 

  verse 
  U nodigt mij aan tafel, 
  om dicht bij U te zijn; 
     te proeven van het leven, 
     dat U deelt door brood en wijn. 
  
  U leidt mij in de stilte, 
     ik volg U met ontzag; 
     een plaats van rust 
     waar ik U ontmoeten mag. 
   
  verse 
  U ziet mijn hart en leven, 
     de onrust die verwart; 
     mijn onbesproken vragen, 
     die er leven in mijn hart. 
   
  U kent al mijn gedachten, 
     verbergen kan niet meer; 
     in vertrouwen leg ik alles 
     voor U neer. 
   
  verse 
  De beker in uw handen, 
     neem ik vol liefde aan, 
     uit handen die verwond zijn, 
     waarin de tekens staan. 
   
  Geen woorden meer van oordeel, 
     genade onverdiend, 
     die aan tafel wordt geproefd 
     en wordt gezien. 
   
   
  verse 
  U deelt met mij de maaltijd, 
     reikt mij verzoening aan. 
     Uw liefde is nog groter 
     dan de schuld die is voldaan. 
   



  U toont mij uw genade, 
     die werkzaam is in mij; 
     door de kracht van uw genade ben ik vrij, 
     door de kracht van uw genade ben ik vrij!   
 
Schriftlezing: Lucas 22: 8-13 (NBV) 

Zingen: OL 742 

Dit is het Lam, dat onze zonden draagt, 
  Voor ons geslacht: wij mogen weten 
  Van de belofte dat wie Hem gelooft 
  Bij het kruis vergeving vindt. 
 
  Met het feest van dit levensbrood, 
  En de wijn van Zijn offerdood, 
  Vieren wij onze vredesband, 
  Rondom de tafel van de Heer. 
    
  Het lichaam van de Redder, Jezus zelf, 
  Dat brak voor jou: wij mogen eten 
  Omdat Zijn dood voor ons het leven is: 
  Wij zijn één, Hij heeft betaald. 
   
  Met het feest van dit levensbrood, 
  En de wijn van Zijn offerdood, 
  Vieren wij onze liefdesband, 
  Rondom de tafel van de Heer. 
   
  Het bloed dat alle zonden weg zal doen 
  Gaf Hij voor jou. Wij mogen drinken. 
  Hij dronk de beker van de dood voor ons, 
  Zodat God ons leven geeft. 
   
   
  Met het feest van dit levensbrood, 
  En de wijn van Zijn offerdood, 
  Vieren wij de genadeband, 
  Rondom de tafel van de Heer. 
  
  Vol dankbaarheid en vol geloof gaan wij 
  Hier vandaan: ervan doordrongen 
  Dat wij nu Christus' wegen moeten gaan, 
  Omdat wij Zijn lichaam zijn. 
   
  Als ook wij moeten lijden hier 
  Zingen wij: Christus komt ooit weer; 
  Dan gaan wij naar het hemelfeest, 
  Rondom de tafel van de Heer. 
   

 

Zingen als geloofsbelijdenis (zo mogelijk staande): EL 289: 2 en 3 



Ik geloof in Jezus Christus 
  die voor ons ter wereld kwam. 
  Zoon van God en Zoon des Mensen 
  goede Herder, Offerlam. 
  Door te lijden en te sterven 
  - groot is het geheimenis - 
  schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
  dat uit God en tot God is. 
   
  verse 3 
  Ik geloof dat mijn Verlosser 
  door de dood is heengegaan 
  en op Pasen - God zij glorie - 
  uit het graf is opgestaan. 
  Door het brood - dit is mijn lichaam - 
  door de wijn - dit is mijn bloed - 
  geeft de Vredevorst mij vrede, 
  maakt Hij alle dingen goed. 
   

Ouderling en diaken van dienst nemen met de predikant plaats achter de tafel 

Inleiding viering 

Schriftlezing: Lucas 22: 14-20 (NBV) 

Gebed 

Viering met brood en wijn 

Dank- en voorbeden 

Zingen: Gz 387: 1, 2 en 7 

O Heer mijn God, ook deze nacht 
  zij lof en eer U toegebracht 
  omdat Gij dag en duister schept 
  en ons het licht gegeven hebt. 
   
  Verse 2 
  Om Christus' wil doe mij niet aan 
  het kwaad dat ik U heb gedaan, 
  veeleer vergeef mij, Heer, en geef 
  dat ik voortaan in vrede leef. 
   
Verse 7 
  Looft God de Heer die eeuwig leeft, 
  alles uit niets geschapen heeft, 
  die ons tot aan zijn dag behoedt 
  en onze ogen opendoet! 
   

Zegen 

We verlaten in stilte de kerkzaal 

 


