Voorganger:

Liturgie voor Stille Zaterdag 11 april 2020

Ds. Jannie v.d. Brink, vanuit de GEREFORMEERDE KERK

Met medewerking van zanggroep en organist Henk Teuling

Luthers avondgebed

Zingen NLB 263; 1, 2, 3
1 Jeruzalem, gij schone stad,
hoe staat gij, bruid, in mijn behagen!
Mijn ogen zijn van tranen nat,
mijn harte doet gij naar u jagen.

2 Hoe boven alle schoonheid schoon
ziet mijne ziel uw luister schijnen!
Met u te loven zwicht de toon

van mensenstem en serafijnen.

3 Schoon vaderland, schoon vaderland,
wat glorielicht omgeeft den trone

van God, mijn Heer, aan alle kant!

0O, zalig, die u krijgt ten lone!

Schriftlezing Lucas 23:50-56 (NBV)

Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea. Hij was een
raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en
niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem
om het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen
doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag, de
sabbat was bijna aangebroken. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden
Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. Daarna
gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven

rust in acht.

Zingen: Gezang 195:1,2,3
1 Nuvalt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

2 De wereld gaf

Hem slechts een graf,

zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

3 Hoe slaapt Gij nu,

die men zo ruw

aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,

rots des heils, gevangen.
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Schriftlezing: Psalm 116 (NBV)

De HEER heb ik lief, Hij hoort

mijn stem, mijn smeken,

Hij luistert naar mij,

ik roep hem aan, mijn leven lang.

Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
ik voelde angst en pijn.

Toen riep ik de naam van de HEER:

‘HEER, red toch mijn leven!’

De HEER is genadig en rechtvaardig,

onze God is een God van ontferming,

de HEER beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Kom weer tot rust, mijn ziel,

de HEER is je te hulp gekomen.

Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
mijn ogen gedroogd van tranen,

mijn voeten voor struikelen behoed.

Zingen: Psalm 6: 1,3,5
1 Heer, toon mij uw genade,
straf mij niet naar mijn daden,
ik was in kwaad verblind.
Komt mij uw hand kastijden,
sla mij met medelijden
als uw weerspannig kind.

3 Keer weder, red mijn leven!
Wil mij toch uitkomst geven:
uw goedheid is zeer groot.
Want wie kan U gedenken,
wie kan U ere schenken

in 't donker van de dood?

5 Wijkt, werkers van het kwade!
De Heer heeft in genade

mijn smekingen verstaan.

De Heer heeft in ontfermen
geluisterd naar mijn kermen

en neemt mijn bidden aan.
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Laten we stil worden. Stil in de kamer waar we zitten. Onze handen stil in onze schoot. Onze ogen stil
zonder afleiding. Ons hart stil, gericht op Gods stem. En bid met mij:
Heilige Geest, spreek door het onfeilbare woord van God tot mij. Amen.

Schriftlezing: Hebreeén 2: 14-15 (BGT)

Wij zijn dus Gods kinderen. Toch zijn we zwakke en sterfelijke mensen. Jezus werd mens zoals wij, en
Hij is gestorven. Alleen zo kon Hij de duivel vernietigen, die de macht had over de dood. Wij waren
ons hele leven bang voor de dood. Maar Jezus heeft ons van die angst beuvrijd.

Waar bleef u bij haken? Welk woord kwam binnen met kracht? Wat zou God door deze tekst tot u
persoonlijk willen zeggen? Luister nog maar eens.

Stilte
Muzikaal intermezzo

Gebed

Zingen Opwekking 575
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

Door zijn offer werd ik vrij,

Hij droeg mijn straf,

Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;
dankazij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.
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Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.

Van eerste stap tot aan de dood

leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

Schriftlezing: | Petrus 1: 3
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Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons
opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven

in hoop.

Zingen: Opwekking 400
Liefde was het, onuitputt'lijk,
Liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
Tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
In de hemel zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.

Niets, niets kan U tegenhouden,
Zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
Zinkt de vijand weg in 't niet.

Heel de schepping, Heer, zal beven,
Als zij U, haar Koning, ziet.

Onder naspel: wisseling antependia en aansteken van de Paaskaars

Zegen
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