
Liturgie voor 21 juni 2020 

Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

Zondag 21 juni  2020 – OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit GKG 

Voorganger:  ds. J. van den Brink - Dekker 
Organist/Zang  Wim Branderhorst / Hanneke van Woerden 
Beamer/Camera Mark Duister / Jeroen Stout 
Koster:    Peer Vos 
Techniek:   Danny van Olst 
Internetteksten  Annemieke Vos 
 
Bijzonderheden:  Viering Heilig Avondmaal 
    
 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Intochtpsalm 5: 1, 3, 6 en 7 

1 Laat mij, mijn Koning tot U spreken. 
Vroeg in de morgen kom ik, Heer, 
en leg mijn noden voor U neer. 
Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: 
ik wacht uw teken! 
 
3nIk zal mij naar uw Huis begeven. 
Door uwe goedertierenheid 
word ik uw tempel ingeleid 
en buig mij, Koning van mijn leven, 
in vrees en beven. 
 
6 Maar die uw lieve naam belijden, 
vinden een schuilplaats aan uw hart: 
zij zullen vrij van zorg en smart 
juichende zich in U verblijden 
te allen tijde. 
 
7 Want gij vervult wat Gij beloofde, 
die vromen met uw zegen dekt: 
o Heer, uw sterke vrede strekt 
tot schild en schutse voor de hoofden 
van die geloofden. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Gebed van verootmoediging en om de werking van de Heilige Geest 
 
Zingen kinderlied: EL 444  
 Ik zegen jou in Jezus’ Naam 
 Hij bewijst zijn trouw. 
 Ik zegen jou in Jezus’ Naam: 
 Hij blijft bij jou. 
 
 Een bloem die in de schaduw groeit 
 houdt zijn blaadjes dicht. 
 Een bloem bloeit open in de zon, 



Liturgie voor 21 juni 2020 

Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

 groeit naar het licht. 
 
 Wanneer het leven tegenvalt - 
 mensen doen je zeer - 
 bedenk: op wie de regen valt 
 groeit naar de Heer. 
 
 Ik zegen jou in Jezus’ Naam 
 Hij bewijst zijn trouw. 
 Ik zegen jou in Jezus’ Naam 
 Hij blijft bij jou. 
 
Schriftlezing: Matteüs 10: 16-33 vertaling: Naardense Bijbel 
Zie, Ik zend u uit als schapen te midden van wolven. Weest daarom slim als de slangen en simpel als de 
duiven. Maar hoedt u voor de mensen want ze zullen u overgeven aan raadvergaderingen en u geselen in 
hun samenkomsten; ge zult naar stadhouders en koningen worden gevoerd omwille van mij om te getuigen 
aan hen en aan de volkeren. Maar wanneer ze u overgeven weest niet bezorgd hoe of wat ge spreken zult. 
Want het zal u in dat uur gegeven worden wat ge spreken moet. Want niet gijzelf zijt het die dan spreekt, 
nee het is de Geest van uw Vader die door u spreekt. Maar een broer zal een broer overgeven ter dood en 
een vader een kind. En kinderen zullen opstaan tegen ouders en hen doden, ge zult gehaat zijn door allen 
vanwege Mijn naam maar wie volhardt tot het einde, die zal worden gered. Wanneer ze u in deze stad 
vervolgen vlucht naar de volgende, want het is zeker, zeg Ik u, ge zult niet het einde bereiken met de steden 
van Israël voordat de Mensenzoon komt! 
 
Een leerling staat niet boven de leermeester en een dienaar niet boven zijn heer; het is voldoende voor de 
leerling dat hij wordt als zijn leermeester en de dienaar als zijn heer. Als ze de heerser van het huis al 
‘Beëlzebul’ noemen, hoeveel te meer dan zijn huisgenoten! Vreest hen dus niet, want niets is verhuld dat 
niet zal worden onthuld en verborgen dat niet bekend zal worden. Wat Ik u zeg in het duister zegt dat in het 
licht en wat ge hoort in eigen oor, predikt dat van de daken. Vreest niet voor hen die het lichaam doden 
maar de ziel niet vermogen te doden. Maar vreest eerder Hem die bij machte is én ziel én lichaam om te 
brengen in de hel. Verkoopt men niet twee musjes voor één stuiver? En niet één van hen valt neer op de 
aarde zonder uw Vader. Van u zijn zelfs alle haren op het hoofd geteld. Weest dan niet bevreesd, gij 
verschilt van vele mussen. Ieder dan die zich voor de mensen uitspreekt als één met Mij, ook Ik zal mij 
uitspreken als één met hem, voor mijn Vader in de hemelen. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen 
zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader in de hemelen. 
 
Kort orgelspel: gezang 78 
  
Preek  
 
Luisterlied: Sela ‘Blijf in mij’ 

Kom je mee en volg je mij? 
Ik roep je bij je naam. 
Zul je gaan waar ik je leid? 
Ik maak je nieuw voortaan. 
Laat mijn diepe liefde zien; 
laat zo zien dat jij mij dient. 
Laat mijn leven groeien 
diep in jou en blijf in mij. 
 
  
 
Laat je blinde mensen zien 
en maak je slaven vrij? 
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Help je armen ongezien 
en doe je dat voor mij? 
Doe je vreemdelingen recht, 
zoals ik je heb gezegd? 
Ik beantwoord hun gebed 
in jou en jij in mij. 
 
Laat je achter wie je was 
en leef je nu voor mij? 
Want je wint je leven pas 
als jij het vindt in mij. 
En mijn liefde spoort je aan 
om de wereld in te gaan. 
Dan raak ik de mensen aan 
in jou en jij in mij. 
 
Heer, uw roepstem echoot door; 
U roept mij bij mijn naam. 
Leer mij volgen in uw spoor 
en maak mij nieuw voortaan. 
Geef mij steeds opnieuw de moed, 
want mijn hart weet: U bent goed. 
Ik heb lief en leef en groei 
in U en U in mij. 

 
VIERING HEILIG AVONDMAAL 
 
Onderwijzing 
 
Voor wij het heilig avondmaal vieren, horen we eerst waarom we dat doen en wat het heilig avondmaal 
betekent. 
 
In de nacht waarin Jezus Christus het pesachmaal met zijn leerlingen gebruikte en verraden zou worden, 
“nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan en zei: ‘Neem, 
eet, dit is mijn lichaam.’ En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de 
woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten 
tot vergeving van zonden.’ “Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” Daarom vieren wij in de kerk 
het heilig avondmaal. 
 
Als wij het heilig avondmaal vieren, (1) gedenken wij Christus’ dood, (2) vieren wij de gemeenschap met 
Hem en (3) de gemeenschap met elkaar en (4) verwachten wij zijn terugkomst. 
 
Ten eerste gedenken wij Christus’ dood. Jezus Christus is het Lam van God dat als enige offer goed genoeg 
was om de zonden van de hele wereld weg te nemen. Hij heeft onschuldig de doodstraf aanvaard zodat wij 
worden vrijgesproken en eeuwig mogen leven.  
Wij vieren het heilig avondmaal omdat we beseffen dat Christus’ dood de enige grond is voor onze redding. 
Met zijn sterven en met zijn opstanding uit de dood maakte Hij voor ons de weg vrij tot de Vader.  
 
 
 
 
Zingen: Gezang 358: 1 

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
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verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 

 
Ten tweede vieren we de gemeenschap met God. Na zijn opstanding gaf Jezus Christus zijn levendmakende 
Geest aan ons. De Heilige Geest verbindt ons met Christus en de Vader en laat ons delen in al Gods 
goedheid. Wanneer wij eten en drinken van het brood en de wijn worden wij verzekerd van Gods hartelijke 
liefde en trouw voor ons. Zo wordt ons geloof versterkt.  
 
Zingen: Gezang 358: 2 

Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 

 
Ten derde vieren we de gemeenschap met elkaar. “Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons 
niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van 
Christus? Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan 
dat ene brood.” Als kinderen van de Vader zijn wij broers en zusters van elkaar, hier in de gemeente en 
wereldwijd. Door de viering van het avondmaal versterken wij deze band. Daarom zijn ook alle gasten in 
ons midden die openbaar hun geloof beleden hebben van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren. 
 
Zingen: Gezang 358: 5 

Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 

 
Ten vierde verwachten de terugkomst van onze Bruidegom Jezus. Daarom is het avondmaal ook een 
voorproefje van de hemelse bruiloftsmaaltijd. “Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, 
verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.” In dit geloof en in deze verwachting leven wij.  
 
Apostolische Geloofsbelijdenis 
Laten wij daarom nu samen ook ons geloof belijden door zo mogelijk staande te zeggen 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper van de hemel en de aarde 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle;  
ten derde dage wederom opgestaan  
van de doden; 
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal  
om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vlezes; 
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en een eeuwig leven. 
Amen 
 
Gebed 
 
Delen brood en wijn 
 
Dankzegging 
 
Liefdevol en genadig is de HEER, 
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
Niet eindeloos blijft hij twisten, 
niet eeuwig duurt zijn toorn. 
Hij straft ons niet naar onze zonden, 
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 
zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen. 
 
Dank en voorbede  
 
Zingen: Gezang 446 : 1, 2, 3, 4, 6 

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2 uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
4  al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 
6  O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 

 
Zegen 
 
allen: AMEN 


