Zondag 3 mei 2020 — OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit GKG

Liturgie voor 3 mei 2020

Voorganger: ds. E.J. van den Brink

Muzikale medewerking:

- Organist: Gijsbert Nieuwkoop

- Zanggroep (codrdinatie Hanneke van Woerden)

- Geluid: Danny van Olst

Beamer: Werner Duister
Camera: Jeroen Stout
Koster: Adriaan Vos

Teksten internetdienst: Annemieke Vos: teksten t.b.v. internetdienst

Voor dienst:

Zingen: Nieuw Liedboek 623:1, 2, 4
O hart, spring op vol vreugde,
want dit is ongehoord:
God heeft de dood beteugeld,
zijn grote dag breekt door!
Mijn Heer was weggebracht
naar wat ons allen wacht,
waar ieder mensenkind
zijn laatste rustplaats vindt.

Hij was door steen omsloten,
maar heeft op deze dag

zijn grafsteen weg gestoten
en heel de schepping lacht!
Hoe vrolijk treedt Hij aan,
zwaait met zijn zegevaan;

bij 't opgaan van de zon
vocht Hij en overwon!

Helder staat mij voor ogen,
dit vrolijke toneel.

Wat ook nog dreigen moge,
geen angst wordt mij te veel.
Niets dat de moed beneemt,
en mij de schat ontvreemdt
die ik in Christus vind:

ik ben door Hem bemind!

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Zingen: Psalm 43: 3 (LvdK) en 4 (OB)
3 O Heere God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
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4 Dan ga ik op tot Gods altaren,

Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',

Mij eindeloos verheugt.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Gezang 255: 1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieéen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieéen'ge in zijn troon!

Genadeverkondiging en aansporing

Zingen: Luister goed naar Gods geboden
op de melodie van EL 278 (laat de kind’ren tot Mij komen)
Luister goed naar Gods geboden:
(1) Dien alleen de HEERE!
(2) Doe ze weg, die valse goden.
(3) Houd Gods naam in ere!
(4) Zet één dag per week apart
om je rust te geven.
Heb God lief met heel je hart
en met heel je leven.

(5) Heb respect voor beide ouders.

(6) Laat elkaar in leven!

(7) Blijf ook trouw aan wie je trouwde.
(8) Geef wat je kunt geven!

(9) Wees steeds eerlijk naar elkaar
(10) en met ‘goed’ tevreden.

Heb je naaste lief, bewaar

met elkaar de vrede.

Gebed om de werking van de Heilige Geest

Zingen: Kinderlied: Hemelhoog 207
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
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Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3, 6-9, 17-25 (NBV)

Geprezen zij de God en Vader onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons
opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven
in hoop.

Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen
verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof — zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat
toch ook in het vuur wordt getoetst — en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal
openbaren. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in
hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt:
uw redding.

En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader
noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u
niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zonloze leven dat u van uw
voorouders had geérfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.
Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen en nu is hij, aan het einde van de
tijd, verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en
hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu u gehoorzaam bent aan de
waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan
ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit
vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. ‘De mens is
als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: gras verdort en de bloem valt af, maar het
woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.

Zingen: Gezang 330: 1 en 2
1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.

U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen

en leven voor uw aangezicht.

Verkondiging

Gereformeerde Kerk / Hervormde Kerk - Genderen



Zingen:

Evangelische Liedbundel 285:1,2,3 en 4

1 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis,

en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren

die onze God en leidsman ten leven is.

2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.

Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

3 Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,

die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

4 Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam
als graag in de aarde gestorven zijt,

Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
van harte maak tot wederdienst ons bereid.

Dank- en voorbeden

Zingen slotlied: Gezang 221: 2

Zegen

Zingen:

2 Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!

Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.

Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,

en herboren opgestaan,

achter U ten hemel gaan!

Gezang 456: 3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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