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Gereformeerde Kerk / Hervormde Kerk  -  Genderen 

Zondag 19 april 2020 – OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit GKG 

Voorganger:  ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein, Giessen-Rijswijk 

Muzikale medewerking: 

- Organist: Wim Branderhorst 

   - Zanggroep  

   - Geluid: Danny van Olst 

Beamer:  Mark Duister 

Camera:  Dirk van Bergeijk  

Koster:   Ad Vos 

Teksten internetdienst: Annemieke Vos 

 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst  
 
Zingen: Psalm 81: 1, 2 en 12 (Oude Berijming) 

1. "Opent uwen mond; 
Eist van Mij vrijmoedig, 
Op mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig." 

 
2. Zingt een psalm, en geeft 

Trommels aan de reien; 
Wat in Isrel leeft, 
Roep' Zijn grootheid uit; 
Harp en zachte luit 
Moet Zijn roem verbreien. 

 
12. "Opent uwen mond; 

Eist van Mij vrijmoedig, 
Op mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig." 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Klein Gloria 
 
Verootmoediging 
 
Genadeverkondiging Micha 7:18-19 (HSV) 
18 Wie is een God als U, 
Die de ongerechtigheid vergeeft, 
Die voorbijgaat aan de overtreding 
van het overblijfsel van Zijn eigendom? 
Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, 
want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 
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19 Hij zal Zich weer over ons ontfermen, 
Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, 
ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. 
 
Leefregel Leviticus 19:2-18 (HSV) 
2Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, 
de HEERE, uw God, ben heilig. 3 Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en Mijn 
sabbatten in acht nemen. Ik ben de HEERE, uw God.4U mag u niet tot de afgoden wenden en voor 
uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de HEERE, uw God. 5Wanneer u nu een dankoffer aan 
de HEERE brengt, moet u dat zo brengen dat u voor Hem welgevallig bent. 
6Op de dag van uw offer en op de volgende dag mag het gegeten worden, maar wat tot de derde dag 
overblijft, moet met vuur verbrand worden. 7Maar als het toch op de derde dag gegeten wordt, is het 
onrein vlees. Het zal u niet ten goede komen. 8Wie het namelijk eet, moet zijn ongerechtigheid 
dragen, omdat hij het heilige van de HEERE ontheiligd heeft. Daarom moet die persoon van zijn 
volksgenoten worden afgesneden. 9 Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand 
van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. 
10U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U 
moet ze voor de arme en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de HEERE, uw God. 11U mag niet 
stelen, u mag niet liegen en iemand mag zijn naaste niet bedriegen. 12U mag geen valse eed afleggen 
in Mijn Naam, en zo de Naam van uw God ontheiligen. Ik ben de HEERE. 13U mag uw naaste niet 
afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot 
de volgende morgen. 14U mag een dove niet vervloeken en vóór een blinde mag u geen struikelblok 
neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de HEERE. 15U mag geen onrecht doen in de 
rechtspraak, u mag geen partij trekken voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken. Op 
rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. 16U mag onder uw volksgenoten niet met 
lasterpraat rondgaan, u mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de HEERE. 
17U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen 
zonde op hem laadt. 18U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, 
maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE. 
 
Zingen Gezang 444: 1, 3 en 2  

1  Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
3  Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 
2  Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
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Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Kinderlied  
 
Schriftlezing:  Genesis 8:6-16 (NBV) 
Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet 
een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif 
los om te zien of het water verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze 
kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog 
water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog zeven 
dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug -  met een jong 
olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer 
wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. In 
het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was het water 
van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond – de aarde was 
drooggevallen. Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog. Toen zei God 
tegen Noach:  ‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen.’ 
  
Zingen: Psalm 111: 1 en 5 (Oude Berijming)  

1. Looft, Hallelujah, looft den HEER! 
Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 
Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 
'k Zal, met d' oprechten onderling 
Vereend, in hun vergadering 
En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 

 
5.     ‘t Is trouw, al wat Hij ooit beval; 

Het staat op recht en waarheid pal, 
Als op onwrikb're steunpilaren; 
Hij is het, die verlossing zond 
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
Met hen in eeuwigheid bewaren. 

 
Schriftlezing: Johannes 20:19-29 (NBV) 
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren 
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens 
jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat 
ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo 
zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie 
iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ Een 
van de twaalf, Tomas (dat betekent tweeling), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere 
leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers 
in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het 
geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de 
deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daarna 
richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees 
niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: 
‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 
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Zingen: Gezang 218: 1, 4 en 8  
1.  Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
4.  Tenonder ging de sterke dood, 
tenonder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 
 
8.  't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

 
Preek 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 357: 1, 3 en 5  

1.Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid.  
Schepper, die 't heelal verheugde,  
bron van eeuw'ge vreugde zijt.  
Gij, die woont in licht en luister,  
drijft de schaduwen uiteen.  
Hij, die zoekend doolt in 't duister,  
vindt het licht bij U alleen.  
 
3.Duizend lichten, duizend kleuren  
zijn de weerglans van uw pracht;  
daarmee wilt Gij mensen beuren  
uit hun zorgen, uit hun nacht.  
Op een zee van licht en zangen  
voert Gij ons tot U omhoog.  
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;  
doof niet voor uw licht ons oog. 
 
5.Wil ons van Uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van 't onsterf'lijk leven 
Die tot ons U nederboog. 
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons, Heer, door Uwe liefde 
eeuwig in Uw vreugde zijn. 

 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Aankondiging collecten 
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Zingen: Gezang 293: 1, 2 en 4  
1.  Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
2.  Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Heenzending en zegen 
 
Zingen: Gezang 456: 3 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


