Liturgie zondagmorgen 22 maart 2020
Hervormde Gemeente Genderen

- Welkom en mededelingen
- Zingen Psalm 62: 1, 4

1. Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.

- Votum en groet
- Zingen Psalm 62: 5

5. In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

- Gods goede regels
- Zingen OTH 187 Maak mij rein voor U

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.

Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.

Ja, ik besluit, Jezus,

een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
Stel u gerust, zwijg Gode stil;

Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,

Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.

Ja, ik besluit, Jezus,

een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.



- Gebed
- Schriftlezing Lukas 5: 12-26
- Zingen Psalm 146: 3, 4

3. Zalig hij, die in dit leven 4, 't Is de HEER, wiens alvermogen
Jacobs God ter hulpe heeft; 't Groot heelal heeft voortgebracht;
Hij, die door den nood gedreven, Die genadig uit den hogen
Zich tot Hem om troost begeeft; Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, En aan elk, die Hem verbeidt,
Vestigt op den HEER, zijn God. Trouwe houdt in eeuwigheid.

- Verkondiging

-Zingen Gezang 34:1, 2,4

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 2. 'kZie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
in deze zee verzinken mijn gedachten: tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden, in onze plaats gemarteld en geslagen.

zo zwaar woudt lijden! de zonde dragen.

Dit slaat mijn trots, al mijn verdienste neder,

't verlaagt mij diep, maar o, 't verhoogt mij weder!

't Meldt mij mijn heil, die van Gods tegenstander
in vriend verander.

- Gebed

- Zingen OTH 331 Jezus leeft in eeuwigheid

Refrein

Jezus leeft in eeuwigheid,

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
En het licht het van het duister wint,
Mag ik bij Hem binnengaan,

Voor zijn troon gaan staan.

Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein

- Zegen

Straks wanneer de grote dag begint,
En het licht voor altijd overwint,

Zal de hemel opengaan,

Komt de Heer er aan.

Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,

Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.



