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Gereformeerde Kerk Genderen 

Avonddienst – aanvang 18.30 uur / internetdienst GKG 

Voorganger:  ds. E.J. van den Brink  
Organist/Zang  Henk Teuling / Hanneke van Woerden 
Beamer/Camera Mark Duister / Jeroen Stout 
Koster:    Peer Vos 
Techniek:   Danny van Olst 
Internetteksten  Annemieke Vos 
 
Bijzonderheden:  Voortzetting viering Heilig Avondmaal en dankzegging 
 

Welkom en mededelingen door de Ouderling van Dienst  
 
Zingen: Psalm 34: 4 

Komt nader, ziet en proeft, 
opdat men smake naar waardij 
des Heren goedheid. Zalig hij 
die veilig bij Hem toeft. 
Die thuis hoort in Gods kring, 
dient met ontzag zijn hoog bewind. 
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt 
wacht u verzadiging. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Inleiding thema 
 
Zingen: De wachtende Vader: 1 
(berijming van Jan Pieter Kuijper, op de melodie van EL 299, Welk een vriend is onze Jezus) 
  

Hoor, een vader had twee zonen. 
Hij hield veel van alle twee. 
“Ik vertrek”, zo sprak de jongste 
en hij nam zijn erfdeel mee. 
Schijnbaar anders was de oudste, 
die wel bij zijn vader bleef, 
trouw hem diende en zich afvroeg 
wat zijn jongste broer nu dreef. 

  
Gebed van verootmoediging  
 
Viering van het heilig avondmaal     
Onderwijzing 
Wanneer wij het heilig avondmaal vieren, (1) gedenken wij Christus’ dood, (2) vieren wij de gemeenschap 
met Hem en (3) de gemeenschap met elkaar en (4) verwachten wij Zijn terugkomst. 
In de nacht waarin Jezus Christus het pesachmaal met zijn leerlingen gebruikte en verraden zou worden, 
“nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan en zei: ‘Neem, 
eet, dit is mijn lichaam.’ En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de 
woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten 
tot vergeving van zonden.’” (Matteüs 26: 26-28) “Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken” (Lucas 22: 
19c). Daarom vieren wij in de kerk het heilig avondmaal. 
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          Jezus Christus is het Lam van God dat als enige offer in staat was om de zonden van de hele wereld 
weg te nemen. Met zijn sterven en met zijn opstanding uit de dood maakte Hij voor ons de weg vrij tot de 
Vader. Na zijn opstanding gaf Jezus Christus zijn Geest aan ons. De Heilige Geest verbindt ons met Christus 
en de Vader en laat ons delen in al Gods goedheid. Maar de Geest verbindt ons ook aan elkaar als het 
lichaam van Christus, plaatselijk en wereldwijd. Daarom zijn ook alle gasten in ons midden die in hun eigen 
gemeente openbaar hun geloof beleden hebben van harte uitgenodigd om met ons mee te 
vieren. Tenslotte verwachten wij de terugkomst van onze Bruidegom Jezus. Daarom is het avondmaal ook 
een voorproefje van de hemelse bruiloftsmaaltijd. In dat geloof en in die verwachting leven wij. 
  
Geloofsbelijdenis 
Staande geloofsbelijdenis opzeggen  
  

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het dodenrijk, 
5. op de derde dag opgestaan uit de doden; 
6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 
7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 
8. Ik geloof in de Heilige Geest. 
9. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 
10. vergeving van de zonden; 
11. opstanding van het lichaam; 
12. en een eeuwig leven. 
Amen. 

  
Nodiging 
Gebed (besloten met hardop uitgesproken Onze Vader) 
Gemeenschap van brood en wijn 
Het brood, dat wij breken, is gemeenschap met het lichaam van Christus. 
Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen 
verzoening van al onze zonden. 
 
De beker der dankzegging is gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit; gedenk 
en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van 
al onze zonden. 
 
Dankzegging 
Laten we hier in de kerk samen hardop de woorden spreken van  

 
Gezang 358: 6 en die aansluitend thuis zingen. 

  
U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
In uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 

   
Gebed om de werking van de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
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Zingen als schriftlezing: De wachtende vader: 2, 3 en 4 
  
Vol verlangen wachtte vader 
op de zoon die hem verliet. 
Hoopvol bleef hij naar hem uitzien, 
aan geduld ontbrak het niet. 
Daar! – reikhalzend keek hij nog 
eens, 
niet gelovend wat hij zag: 
hij die dood was, werd weer 
levend. 
Wat een vreugdevolle dag! 

 Maar jaloers en diep verbolgen 
kwam de oudste van het veld. 
“Altijd ben ik u gehoorzaam, 
’k Heb u nooit teleurgesteld. 
Nu die zoon van u weer thuis is 
wordt het beste kalf geslacht. 
Hij heeft geld en goed verkwanseld, 
alles heeft hij doorgebracht!” 
  

“Jongen, jij bent altijd bij mij. 
Wat van mij is, is van jou. 
Moet ook jij vandaag niet blij zijn 
nu hij leeft van wie ik hou? 
Kind, ik smeek je, kom naar binnen, 
buiten wordt het bijna nacht. 
Vier met mij het feest van leven, 
ook op jou heb ik gewacht.” 

  
Verkondiging Thema: De goede Vader, de gevonden zoon en… ik 
Lucas 15: 1-3 
Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de 
Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet 
met hen.’ Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:…’ 
 
Meditatief muziekspel 
  
Gebed 
 
Zingen: Opwekking 136: 1 en 2 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

  
Zending 
Zegen (zonder amenlied) 
 
 
 
 


