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Zingen: Opwekking 804  
I’ve heard a thousand stories of what they think You’re like. 
But I’ve heard the tender whisper of love in the dead of night. 
You tell me that You’re pleased and that I’m never alone. 
 
Chorus: 
You’re a good, good Father. 
It’s who You are, it’s who You are. 
It’s who You are. 
And I’m loved by You. 
It’s who I am, it’s who I am. 
It’s who I am. 
 
I’ve seen many searching for answers far and wide. 
But I know we’re all searching for answers only You provide. 
‘Cause You know just what we need before we say a word. 
 
(Chorus 2x) 
 
You are perfect in all of Your ways. ) 
You are perfect in all of Your ways. ) 2x 
You are perfect in all of Your ways, to us. ) 
You are… 
 
Love so undeniable, I, I can hardly speak. 
Peace so unexplainable, I, I can hardly think. 
As You call me deeper still. ) 
As You call me deeper still. ) 3x 
As You call me deeper still into love, love, love. ) 
 
(Chorus 4x) 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 680 

Iedereen zoekt naar liefde, 
trouw die nooit teleurstelt; 
geef uw genade Heer. 
Iedereen zoekt vergeving, 
de goedheid van een redder; 
de hoop van de volken. 
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-Refrein- 
Mijn Redder, bergen moeten wijken 
voor zijn geweldige kracht, 
zijn geweldige kracht. 
Als redder, grote overwinnaar 
stond Jezus op uit het graf, 
Hij stond op uit het graf. 
 
Neem mij zoals ik ben Heer 
met al mijn angst en falen; 
vul mijn hart opnieuw. 
Ik geef mij aan U over 
met alles wat ik geloof, Heer, 
wil ik U volgen. 
 
-Refrein- 
 
Laat uw licht aan heel de wereld zien, 
wij zingen tot de eer 
van de verrezen Heer. 
Jezus, laat uw licht 
aan heel de wereld zien, 
wij zingen tot de eer 
van de verrezen Heer. 
 
-Refrein- -2x- 
 
Laat uw licht aan heel de wereld zien… 

 
Stil gebed  
Votum en groet 
 
Zingen: Opwekking 645  

Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn ‘ja’ aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
 
Want met heel mijn gezin 
dien ik U Heer. 
Want met heel mijn gezin 
wil ik leven tot uw eer, 
vandaag. 
 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn ‘ja’ aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
 
(Refrein) 
Want met heel mijn gezin 
dien ik U Heer. 
Want met heel mijn gezin 
wil ik leven tot uw eer. 
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Want met heel mijn gezin 
dien ik U Heer. 
Want met heel mijn gezin 
wil ik leven tot uw eer, 
vandaag. 
 
Vader God, Vredevorst, 
Wonderbare Raadsman, 
Majesteit, toegewijd 
willen wij U volgen. 
 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn ‘ja’ aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 

 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11  
Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote 
verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig 
door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of 
eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw 
eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die 
Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed 
er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens 
verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 
Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 
opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en 
elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 
 
Zingen: Opwekking 698  

Ook al gaat mijn weg 
door een die dal van duisternis heen, 
Uw liefde drijft de angst uit in mij. 
Ook al loop ik vast 
overvallen door een hevige storm, 
ik keer niet om want U bent nabij. 
 
En ik vrees geen gevaren meer, 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 
 
-Refrein- 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
loop ik door de stormen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
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En, ik zie al de glans, 
in de verte, van het stralende licht. 
Dat schijnt voor elk 
die volhoudt en wacht 
Maar tot aan die dag 
dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, 
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. 
 
En ik vrees geen gevaren meer, 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 
 
-Refrein- 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
loop ik door de stormen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
 
Ja, ik zie al de glans, 
in de verte, van het stralende licht. 
Maar tot aan die dag 
dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, 
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. -2x- 
 
-Refrein 3x- 

 
Schriftlezing: Filippenzen 3: 1-11  
Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te 
herhalen wat ik al voor u geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met 
hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze! Wij zijn het die besneden zijn, wij 
verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op 
onszelf, hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat 
te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het 
volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een 
Farizeeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, 
voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan 
beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, 
overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. 
Ik wilde Christus winnen en eén met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet 
naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus 
kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden 
in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. 
 
Zingen: Opwekking 774 Ik verlang naar Jezus 

Ik verlang naar Jezus; 
kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld, 
met zijn bloed kocht Hij mij vrij. 
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Ik verlang naar Jezus; 
o mijn ziel, verhef zijn naam. 
Ooit droeg Hij de doornenkrans, 
nu de overwinnaarskroon. 
 
Refrein: 
Hij verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor zijn naam! 
Hij alleen verdient de hoogste eer; 
Hij, die heerst in eeuwigheid. 
 
Ik verlang naar Jezus; 
alles zucht, tot aan die dag 
dat de aarde vol zal zijn 
van de glorie van uw naam. 
 
Refrein 2: 
U verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor uw naam! 
U alleen verdient de hoogste eer; 
U, die heerst in eeuwigheid. 
 
U bent eindeloos mooi. ) 
U bent eindeloos mooi. ) 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: ) 4x 
Heer, U bent oneindig mooi. ) 
 
Refrein 2: 
U verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor uw naam! 
U alleen verdient de hoogste eer; 
U, die heerst in eeuwigheid. 
 
U bent eindeloos mooi. ) 
U bent eindeloos mooi. ) 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: ) 2x 
Heer, U bent oneindig mooi. ) 
 
Ik verlang naar Jezus; 
kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Heel mijn leven geef ik U; 
Heer, laat dat mijn offer zijn. 

 
Verkondiging: Thema: 'Eén zijn met Christus' 
(uitgaande van Fil. 3:9-11: één zijn met Christus is delen in zijn lijden in de hoop ook te delen in zijn opstanding) 
 
Zingen: Opwekking 763  

Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 
 
-Refrein- 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
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elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 
 
Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 
 
-Refrein- 
 
Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 
 
-Refrein- -2x- 
 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig.-2x- 

 
Geloofsbelijdenis voorlezen 
 
 
Zingen: Opwekking 638  

Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard’ 
alle heiligen; aanbid Hem. 

 
Dankgebed en voorbede  
 
Collecte  
 
Zingen: Opwekking 764 Zegekroon 

U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
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Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld verwon. 
 
U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 
 
Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
 
-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld verwon. 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon 

 
Zegen 
 
Zingen: Opwekking 807  

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
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U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
(Refrein) 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
(Refrein) 
 
Waar U woont. 

 
 
 


