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Zondag 3 mei 2020 – AVONDDIENST: aanvang 18.30 uur vanuit HKG 

Voorganger:  ds. A. de Wit (Besoyen) 
Teksten internetdienst: Annemieke Vos 
 

 
Welkom & Mededelingen 
 
Intochtslied gekozen door de gemeente 
Zingen: OTH 178: 1 en 2  

Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 
Stil Gebed 
 
Votum & Groet 
 
Begintekst 
 
Zingen: Psalm 71: 4, 5 en 17  

Zo Gij, van dat ik werd geboren, 
Ja, van mijn eerst begin, 
Mij niet, uit teed're min, 
Hadt ondersteund, 'k waar' lang verloren; 
Dies doe ik, in gezangen, 
U steeds mijn lof ontvangen. 
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‘k Was als een wonder in elks ogen; 
Doch Gij, mijn toevlucht, Gij 
Stondt mij met sterkte bij; 
Laat dan mijn mond Uw naam verhogen, 
En al mijn levensdagen 
Van Uwen roem gewagen. 
 
Mijn lippen zullen juichend roemen, 
In psalmen, U gewijd, 
Dat Gij mijn helper zijt; 
Mijn tong zal U mijn redder noemen; 
Uw gunst den Godgetrouwen, 
Den gansen dag ontvouwen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen OTH 150: 1, 3 en 4  

1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. 
En in uw vergeving leef ik nu. 
 
4 Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Godsrijk 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Filippenzen 1:1-11 
1 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in 
Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: 
2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. 
3 Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk 
4 – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – 
5 vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. 
6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u  een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van 
Jezus Christus. 
7 Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als 
deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van 
het Evangelie. 
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8 Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus 
Christus. 
9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, 
10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven 
tot de dag van Christus, 
11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van 
God. 
 
Zingen: Psalm 138: 1 en 4 

1 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 
Vermelden, HEER, 
U dank bewijzen; 
'k Zal U in 't midden van de goôn, 
Op hogen toon, 
Met psalmen prijzen; 
Ik zal mij buigen, op Uw eis, 
Naar Uw paleis, 
Het hof der ho - ven, 
En, om Uw gunst en waarheid saâm, 
Uw groten naam 
Eerbiedig loven. 
 
4 Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, 
Schenkt Gij mij leven; 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
Zal redding geven. 
De HEER is zo getrouw, als sterk; 
Hij zal Zijn werk 
Voor mij volen - den, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
O Levensbron, 
Wil bijstand zenden. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: OTH 315: 1 en 3  

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
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3 Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 
Dankgebed en Voorbede 
 
Collecte 
 
Zingen: Gezang 112: 1 en 4 (HB)  

1 Een naam is onze hope, 
een grond heeft Christus' Kerk, 
zij rust in ene dope, 
en is zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was 't, die door zijn sterven 
aan haar het leven gaf. 
 
4 In haar drie-een'ge Here, 
nog in haar aardse strijd, 
blijft zij met hen verkeren, 
wien ruste werd bereid. 
Geef dat in uw genade, 
o God, ook eenmaal wij 
langs uwe lichte paden 
gaan tot der zaal'gen rei! 

 
Zegen 
 
 


