GK Genderen 22-03-2020 18.30

Thema: Wij zijn nooit alleen

Mededelingen
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 4 (LvdK)

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
Dieper dan ik mijzelf ooit ken,

Kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
Wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Ja overal, op al mijn wegen

En altijd weer komt Gij mij tegen.

Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in 't hemels licht,

Al daald’ ik tot de doden af,

Gij zult er zijn, zelfs in het graf.

Gij blijft mij, God, in alle dingen,
Altijd en overal omringen.

Stil gebed

Votum en groet

Gebed

Zingen: Psalm 91a: 1 en 3 (Liedboek)
Wie in de schaduw Gods mag wonen,

hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen,



Dan wordt Zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
Beschermend om je heen als vriend.
En Hij bevrijdt je van het kwade,
Opdat je eens geluk zult zien.

Geen duister zal je overvallen,

Er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,

Jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen,
Die leven van geloof alleen.

Hij zal een nieuwe hemel bouwen
Van liefde om hun tranen heen.

Schriftlezing: Mattels 28: 20 (HSV) en Romeinen 8: 31-35, 38-39 (NBV)
“En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan
tegen ons zijn? 32 Zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem
omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles

schenken?®® Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen

vrij. >* Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die
is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 3> Wat zal ons
scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger
of armoede, gevaar of het zwaard?*® Ik ben ervan overtuigd dat dood noch
leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,3® hoogte
noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden
van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Verkondiging
Zingen: Psalm 73: 13 (OB)

Wie heb ik in nevens U omhoog,
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog
Op aarde nevens U nog lusten?
Niets is er waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit in bitt're smart



Of bange nood mijn viees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Zingen geloofsbelijdenis (staande) op de melodie van ‘Wat de toekomst
brengen moge’:

(1) Ik geloof in God de Vader
Die, almachtig, alles schiep.

(2) Enin Jezus, onze Here,
God de Zoon (3) Die door de Geest
uit Maria werd geboren,

(4) ook voor ons geleden heeft;
aan Pilatus’ kruis doorboord een
helse strijd gestreden heeft.

(5) Dood en graf heeft Hij verslagen

(6) om naar 't Vaderhuis te gaan.

(7) Eens komt Hij daar weer vandaan om
recht te spreken in Gods Naam.

(8) Ik geloof in God de Geest Die

(9) alle christenen vereent;

(10) dat mijn zonden zijn vergeven,

(11) ik zal opstaan, (12) eeuwig leef.



Dank- en voorbeden

Collecte: Neemt u even de tijd om juist nu ook uw gaven te geven door een
bedrag over te maken voor deze goede doelen:

e _.:NL..

e ..:NL..

Zingen (staande): OL 42/ OT 444 (2x)

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.

‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

Zegen

Zingen: Gz 456/ OT 138: 3



