
Liturgie voor 14 juni 2020 

Gereformeerde Kerk / Hervormde Kerk  -  Genderen 

Zondag 24 mei  2020 – OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit GKG 

Voorganger:  ds. E.J. van den Brink 
Organist/Zang  Gijsbert Nieuwkoop / Hanneke van Woerden 
Beamer/Camera Werner Duister / Bas van Mersbergen 
Koster:    Rob de Ruiter 
Techniek:   Danny van Olst 
Internetteksten  Annemieke Vos 
 
Bijzonderheden:  Voorbereiding Heilig Avondmaal 
   Afscheid ambtsdragers 
 
 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Dienst van de intrede 
Zingen: Psalm 84: 1 (Oude Berijming) 

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Opwekking 277 

Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
Introductie 
 
Gebed om de werking van de Heilige Geest 
 
Zingen: (kinderlied) Evangelische liedbundel 461 

Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je leren 
door de Heil'ge Geest in jou. 
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Het is vaak moeilijk om goed te doen 
en echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer als hulp voor ons 
Zijn Heil'ge Geest gegeven. 
 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je leren 
door de Heil'ge Geest in jou. 
Waar je ook bent en wat je ook doet, 
Hij wil je steeds weer leren 
om door je hele doen en laten heen 
de Vader te vereren. 
 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je leren 
door de Heil'ge Geest in jou. 
Wanneer Gods Geest je leven leidt, 
dan zul je pas gaan merken 
dat zijn aanwezigheid je vrede geeft, 
en altijd zal sterken. 
 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je leren 
door de Heil'ge Geest in jou. (3x) 

 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Zingen: Psalm 32: 3 

Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, 
Gij zult aan mij al mijn beloften staven. 
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met lied'ren van bevrijding mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 

 
Dienst van het woord 
Schriftlezingen: 
Handelingen 2: 38-42 
Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus 
Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 
want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de 
Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een 
dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven 
mensengeslacht!’ Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het 
aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de 
apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 
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Mattheüs 28: 18-20 
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de 
heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En 
houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. 
 
Efeziërs 3: 20-21 
Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen 
of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Dienst van het antwoord 
Afscheid vertrekkende ambtsdragers 
 
Zingen: Psalm 90: 8 

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 

 
Dank- en voorbeden 
 
Dienst van de uitgeleide 
Uitleg vervolg 
 
Zingen: Op Toonhoogte 242: 1 en 2 

U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
U bent mijn bestemming, 
U hebt mij gemaakt om als uw kind 
in voor- en tegenspoed, 
uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming. 
Dienen met verstand en met gevoel 
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 

 
Zegen 
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Zingen: Gezang 456: 3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
Zingen op de parkeerplaats in een grote kring op gepaste afstand: 
Opwekking 126 

Jezus vol liefde, 
U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
 
Kom met uw kracht, o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
 
Maak ons een volk Heer, 
heilig en rein, dat U Heer,  
volkomen steeds toegewijd zal zijn. 

 
Opwekking 381 

De zaligheid is van God, 
die samen met het Lam 
regeert op zijn troon. 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 
Refrein: 
Zij onze God ) 
voor eeuwig en eeuwig. )3x 
Amen! 
 
En wij de verlosten zijn sterk 
door 't woord van ons getuigenis. 
En wij roepen uit: 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 
Refrein: 
Zij onze God ) 
voor eeuwig en eeuwig. )3x 
Amen! 

 

 


