
Liturgie voor 7 februari 2021 

Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

Zondag 7 februari 2021 – AVONDDIENST: aanvang 18.30 uur vanuit de Gereformeerde Kerk 

Voorganger:   Ds. E.J. van den Brink 
Muzikale medewerking:  Yada Yeshua 
Thema gemeentedienst:  Aan Uw voeten  

 
De dienst start met een aantal liederen vooraf, start vanaf ongeveer 18:20 uur 
 
1. Binnenkomst: voorbereiding op de ontmoeting met God 
 
Luisteren: Kees Kraayenoord - Welk een vriend is onze Jezus 
 1. Welk een vriend is onze Jezus, 
 Die in onze plaats wil staan! 
 Welk een voorrecht, Dat ik door Hem 
 altijd vrij tot God mag gaan 
 Dikwijls derven wij veel vrede, 
 dikwijls drukt ons zonder neer, 
 Juist omdat wij 't al niet brengen 
 in 't gebed tot onze Heer 

2. Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in 't strijduur beeft, 
Gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem, die verlossing geeft 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is 't, die ons schraagt 

 
 3. Zijn wij zwak, belast, beladen   
 en terneer gedrukt door zorg 
 Dierb're Heiland! onze Toevlucht! 
 Gij zijt onze Hulp en Borg 
 Als soms vrienden ons verlaten, 
 gaan wij biddend tot den Heer; 
 In zijn armen zijn wij veilig, 
 Hij verlaat ons nimmermeer 
 

Refrein:  
Welk een Vriend is Jezus 
Welk een Vriend is Jezus 
Welk een Vriend is onze Heer 
 
 
 
 

Luisteren: Opwekking 407 – Hoe groot zijt Gij 
1. O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: -2x- 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 

 

2. Als ik bedenk,  
hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 

3. Als Christus komt 
met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, 

 
Zingen: Gezang 138: 1 en 3 
 1. Komt allen tezamen, 
 jubelend van vreugde: 
 komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
 Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die Koning. 

3. Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 



Liturgie voor 7 februari 2021 

Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

 
Zingen: Opwekking 214 – Ik wandel in het licht met Jezus: 1, 3 en 4 

1. Ik wandel in het licht met Jezus, 
Het donk're dal ligt achter mij, 
En 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
Welk een liefdevolle vriend is Hij. 

 

3. Ik wandel in het licht met Jezus, 
Geen duist're wolk bedekt de zon, 
En 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen, 
Die de zonde in mij overwon. 

4. Ik wandel in het licht met Jezus, 
En 'k luister naar zijn dierb're stem, 
En niets kan mij van Jezus scheiden 
Sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 
Zingen: Opwekking 807 – God van Licht 
 1. In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn 
 falen ontbreekt U niet. 
 In Uw liefde reist U mee. 
 U bent de rust als het stormt op zee (2x). 
 

2. In mijn onrust neemt U mijn hand; in mijn 
vragen houdt Uw Woord stand. 
In Uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee (2x). 

 Refrein: 
 God van licht, wees mijn gids. 
 Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U. 
 God van licht, wees mijn gids. 
 Leid mij door het donker veilig naar de kust, waar U woont. 
 
 3. Storm en golven vrees ik niet. In de 
 morgen zing ik mijn lied. 
 In uw liefde reist U mee. 
 U bent de rust als het stormt op zee (2x). 
  

4. Bridge: 
U schijnt feller dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
Refrein 

Welkom, mededelingen en inleiding dienst 
 
Zingen: Opwekking 281 - Als een hert dat verlangt naar water 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
Zingen: Opwekking 733 – Tienduizend redenen 
 1. De zon komt op, maakt de morgen 
 wakker; mijn dag begint met een lied 
 voor U. Heer, wat er ook gebeurt 
 en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

  
 Refrein: 
 Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
 Met meer passie dan ooit; 
 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 

 
 
3. En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 



Liturgie voor 7 februari 2021 

Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

Stil gebed, aanroeping en groet van God 
 
Als loflied zingen: Opwekking 123 - Groot is Uw trouw 
 1. Groot is uw trouw, o Heer, 
 Mijn God en Vader. 
 Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
 Die Gij steeds waart, 
 Dat bewijst Gij ook nu. 
 Refrein 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
Blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein 

  
Refrein:  
Groot is uw trouw, o Heer, 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Aan mij betoond. 

 
Als loflied zingen: Opwekking 167 - Samen in de naam van Jezus 

1. Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot zijn eer 

 

2. Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van god is niet te keren 
Omdat hij er over waakt 
En de geest verbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 

3. Prijs de Heer 
De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, 
middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik u mijn dank en eer 
Het is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 

 

4. Vader met geheven handen 
Breng ik u mijn dank en eer 
Het is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer  
 
 
 
 
 
 

Gebed 
 
Zingen: Evangelische liedbundel 459 – Lees je Bijbel  
 1. Lees je bijbel, 
 bid elke dag (3x) 
 Lees je bijbel, bid elke dag, 
 dat je groeien mag (3x) 
 Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien 
 mag. 
 

2. Read your bible, 
pray every day (3x) 
Read your bible, pray every day 
if you want to grow (3x) 
Read your bible, pray every day, if you want to 
grow  
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2. God spreekt: Aan Zijn voeten, onder Zijn Woord 
 
Schriftlezing: Lucas 10: 39 en 41-42 (NBV) en Psalm 131: 1 en 2 (GNB) 
 Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. De Heer zei tegen 
 Marta: ‘Je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria 
 heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’ 
 Heer, ik ben niet hooghartig, ik kijk niet op anderen neer; ik streef niet na wat mij te boven gaat, 
 wat onbereikbaar voor mij is. Mijn hart is tot rust gekomen, ik ben niet langer gejaagd; als een kind 
 in de armen van zijn moeder, zo rustig ben ik. 
 
Stilte  
 
Zingen: Opwekking 717 – Stil, mijn ziel wees stil 
 1. Stil mijn ziel wees stil 
 en wees niet bang 
 voor de onzekerheid van morgen 
 God omgeeft je steeds 
 Hij is er bij in je beproevingen en zorgen 
 Refrein 

2. Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
Refrein 

  
 Refrein: 
 God U bent mijn God 
 en ik vertrouw op U 
 en zal niet wankelen 
 Vredevorst vernieuw een 
 vaste geest binnen in mij 
 die rust in U alleen 
 

3. Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht wacht op de Heer 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
Refrein 

Zingen: Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde 
 1. Heer ik kom tot U 
 Neem mijn hart verander mij 
 Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
 Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan 
 uw voeten ben, trots en twijfel wijken, 
 voor de kracht van Uw liefde 
 

2. Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw 
schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij 
Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 

Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 

 
Schriftlezing: idem aan de eerste, gevolgd door een stilte 
 
Zingen: Lauren Daigle - You say 
 1. I keep fighting voices in my mind that 
 say I'm not enough 
 Every single lie that tells me I will never 
 measure up 
 Am I more than just the sum of every 
 high and every low? 
 Remind me once again just who I am, 
 because I need to know, ooh oh 
 

Refrein: 
You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
And You say I am held when I am falling short 
And when I don't belong, oh, You say I am Yours 
And I believe (I), oh, I believe (I) 
What You say of me (I) 
I believe 
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 2. The only thing that matters now is 
 everything You think of me 
 In You I find my worth, in You I find my 
 identity, ooh oh 

3. Taking all I have and now I'm layin' it at Your 
feet 
You'll have every failure God, You'll have every 
victory, ooh oh 

3. Wij antwoorden: in geloof, gebed en gezang en geven 
 
Getuigenis 
 
Zingen: Opwekking 789 - Lopen Op Het Water 

1. U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 

 

2. De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 

Bridge 4x: 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 

 
Zingen: Josh Groban - You raise me up 
 1. When I am down, and, oh, my soul, so 
 weary 
 When troubles come, and my heart 
 burdened be 
 Then, I am still and wait here in the 
 silence 
 Until you come and sit awhile with me 

2. There is no life,  
no life without its hunger 
Each restless heart beats so imperfectly 
But then you come,  
and I am filled with wonder 
Sometimes I think I glimpse eternity 
 

 
 Refrein: 
 You raise me up, so I can stand on mountains 
 You raise me up to walk on stormy seas 
 I am strong when I am on your shoulders 
 You raise me up to more than I can be 
 
Als geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 213: 1 en 3 – U zij de glorie 

1. U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen 
van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Als geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot 

1. Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 

 

2. Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
dat God mij nooit verlaat. 
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3. Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid) 
dat ik genade vond. 

 
Als geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 832 - Jezus overwinnaar 
 1. Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
 Want U bevrijdt en geeft leven. 
 Elke storm verstilt door de klank van Uw 
 stem. 
 Alles buigt voor Koning Jezus. 
 

2. U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

  3. Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
 Uw troon staat onwankelbaar. 
 Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
 Naam. 
 Jezus, Overwinnaar! 
 

4. De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 

  5. De schepping knielt in diepst ontzag. 
 De hemel juicht voor onze Koning. 
 En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
 Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Gebed 
 
Collectemoment 
 
Zingen: Opwekking 818 – Op die dag 

1. Eenmaal maakt U alles weer nieuw, 
Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 

2. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 

 
Refrein: 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
3. Eenmaal, oog in oog met de Heer 
Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 

4. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 

 
Zingen: Opwekking 770 – Ik zal er zijn 

1. Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige 
Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 

2. Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 
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 Refrein 
 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
 Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 
 3. De toekomst is zeker, ja eindeloos 
 goed 
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 
 Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
 mijn naam 
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 
 

4. O Naam aller namen, aan U alle eer 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 
Refrein 
 

4. Uitgeleide: onder Gods zegen gaan wij de wereld weer in 
 
Zegen 
 
Zingen: Liedboek 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn 
 1. Ga met God en Hij zal met je zijn 
 jou nabij op al je wegen 
 met Zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 3. Ga met God en Hij zal met je zijn 
 in zijn liefde je bewaren, 
 in de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
Tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

Zingen: Evangelische liedbundel 413: 1, 2 en 4 
 1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
 Wond're stad zo hoog gebouwd 
 Nimmer heeft men op deez' aarde, 
 Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 

2. Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 

 Refrein 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 Luist'ren naar zijn liefdestem. 
 Daar geen rouw meer en geen tranen 
 In het nieuw Jeruzalem. 

4. Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 

 
Luisteren: Trinity – Ik wens jou  
 1. Ik wens jou een dak boven je hoofd 
 Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol 
 met brood 
 dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
 dat de liefde van je leven op je wacht 

2. Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te 
bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe – en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 

 
 Refrein: 
 Een muur voor de wind 
 en een vuur voor de kou 
 een jas voor de regen 
 en een vriend dichtbij jou 
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 3. ‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
 dat je lacht en huilt met alle mensen die j
 e kent 
 dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
 in elk van de seizoenen dat je leeft 
 

4. Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou 
een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij 
niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe 
engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Luisteren: Opwekking 798  - Houd vol 
1. Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met 
elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons 
klaar. 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 

 
2. Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 

 

3. En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 

 
Luisteren: Bethel music – Reckless love 
 1. Before I spoke a word, You were   
 singing over me 
 You have been so, so good to me 
 Before I took a breath, You breathed Your 
 life in me 
 You have been so, so kind to me 
 Refrein 

2. When I was Your foe, still Your love fought for 
me 
You have been so, so good to me 
When I felt no worth, You paid it all for me 
But You have been so, so kind to me 
Refrein 
  

 
 Refrein: 
 Oh, the overwhelming, never-ending, 
 reckless love of God 
 Oh, it chases me down, fights 'til I'm 
 found, leaves the ninety-nine 
 I couldn't earn it, and I don't deserve it, 
 still, You give Yourself away 
 Oh, the overwhelming, never-ending, 
 reckless love of God 
 

3. There's no shadow You won't light up 
Mountain You won't climb up 
Coming after me 
There's no wall You won't kick down 
Lie You won't tear down 
Coming after me 
Refrein 
 
 

 
 


