
Liturgie voor 3 april 2021 

Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

Zaterdag 3 april 2021 – AVONDDIENST: aanvang 19.30 uur vanuit GK 

Bijzonderheden: Stille zaterdag 
Voorganger:  Ds. J. van den Brink - Dekker 

 

Zingen: Psalm 65: 1 en 4  
 1. De stilte zingt U toe, o Here, 
 in uw verheven oord. 
 Wij zullen ons naar Sion keren 
 waar Gij ons bidden hoort. 
 Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 
 tot U komt al wat leeft, 
 tot U, o redder uit ellende, 
 die alle schuld vergeeft. 

4. Gij plant de bergen vast in d' aarde, 
omgord met heldenmoed. 
Gij, die de heidentrots bedaarde, 
stilt ook de watervloed. 
De volkeren van verre vrezen 
de tekens van uw macht, 
U prijzend komt het licht gerezen, 
het juicht tot in de nacht. 

 
Luthers Avondgebed 
 
Johannes 19: 38-42  

38 Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea – die uit vrees voor de Joden in het geheim een 
leerling van Jezus was – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf 
toestemming en Josef nam het lichaam mee. 39 Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe 
gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. 40 Ze 
wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis.   
41 Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, 
waarin nog nooit iemand begraven was. 42 Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat 
graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. 

 
Luisteren: Taizé – Jesus, remember me  

Engels: 
Jesus, remember me 
when you come into your kingdom 
Jesus, remember me 
when you come into your kingdom 
 

Nederlandse vertaling: 
Jezus,  herinner mij 
Wanneer U in uw koninkrijk komt 
Jezus, herinner mij 
Wanneer U in uw koninkrijk komt 

Gebed 
 
Zingen: Nieuw liedboek 263 - Wees gij mijn toevlucht  
 1. Wees jij mijn toevlucht de komende 
 nacht, de morgen die ik ondanks alles 
 verwacht. 
 Hoe vat ik de slaap zonder jou aan mijn 
 zij, wie troost dat wanhopige wezen in 
 mij. 

2. Wees jij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
Die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
Het duister me aangrijpt, de zon niet meer 
schijnt. 

 
3. Jijzelf moet meegaan, je lichtend gelaat, 
Een gids die mij voorgaat en nooit meer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
Wees jij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

 
Schriftlezing: Johannes 8: 12  
 12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit 
 meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 
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Schriftlezing: 2 Korinthe 4: 6 
 6. De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen 
 schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus 
 Christus. 
 
Schriftlezing: Efeze 5: 8-9 
 8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de 
 kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 
 
Schriftlezing: Kollosenzen 1: 12 - 14 
 12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle 
 heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons 
 overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de 
 vergeving van onze zonden. 
 
Luisteren: Opwekkking 595 – Licht van de wereld
 1. Licht van de wereld 
 U scheen in mijn duisternis; 
 nu mag ik zien wie U bent. 
 Liefde die maakt dat ik U wil kennen, 
 Heer. Bij U wil zijn, elk moment 
 

2. Hemelse Heer,  
U die hoog en verheven bent 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen. 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 

 Refrein: 
 Voor U wil ik mij buigen 
 U wil ik aanbidden. 
 U wil ik erkennen als mijn Heer. 
 Want U alleen bent waardig, 
 heilig en rechtvaardig. 
 U bent zo geweldig goed voor mij 

3. En nooit besef ik hoe U leed 
de pijn die al mijn zonden deed. 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed 
 
 
 

 
Enkele woorden 
 
Luisteren: Opwekking 575 – Jezus alleen  
 1. Jezus alleen, ik bouw op Hem 
 Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht 
 Door stormen heen hoor ik zijn stem 
 dwars door het duister van de nacht 
 

2. Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust 
Mijn vaste grond, mijn fundament 
dankzij zijn liefde leef ik nu 

 3. Jezus alleen werd mens als wij 
 klein als een kind, in kwetsbaarheid 
 Oneindig veel hield Hij van mij 
 leed om mijn ongerechtigheid 

4. En door zijn offer werd ik vrij 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij 
ontnam de dood zijn heerschappij 
dankzij zijn sterven leef ik nu 

 
 5. Geen levensangst, geen stervensnood 
 dat is de kracht, waar ik in sta 
 Van eerste stap tot aan de dood 
 leidt Hij de weg waarop ik ga 
 

6. Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam 
in die verwachting houd ik stand 

Wisselen Antependia 
 
Ontsteken Paaskaars en kaarsen 
 
Gebed 
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Luisteren slotlied: Sela - Glorie heeft een naam  
 1. Wie wordt niet stil van het heelal?  
 Zo weids en zonder grenzen,  
 volmaakt geordend, overal,  
 een raadsel voor de mensen.  
 Dit wonder spreekt van God alleen,  
 in hem zijn alle dingen één.  
 

2. Wie wordt niet stil van hoe God zelf     
zijn liefde maar blijft geven? 
Van hoe Hij zoekt en vindt en helpt  
wie achter zijn gebleven.  
Glorieus in tederheid,  
de grote Maker heel dichtbij. 
En al die glorie heeft een Naam. 

 
 3. Glorie heeft een Naam;  
 een Naam die staat,  
 een Naam die straalt.  
 Jezus Christus bovenaan.  
 Glorie heeft een Naam.  
 

 
4. Wie wordt niet stil van hoe Hij stierf,  
de Schepper zonder adem?  
Van hoe Hij zo de macht verwierf,  
als Koning van genade.  
De dood verslikt zich in zijn naam,  
de Zoon van God is opgestaan. 

 5. Jezus, Jezus. 
 Een Naam die staat, 
 een Naam die straalt. 
 Jezus, Jezus. 
 Jezus Christus bovenaan. 
 
Zegen 
 


