Liturgie voor 2 april 2021

Vrijdag 2 april 2021 — AVONDDDIENST: aanvang 19.30 uur vanuit GK

Bijzonderheden: Goede Vrijdag
Voorganger: Ds. J. van den Brink
Thema: Wat zegt Jezus ons vanaf het kruis?

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst, aankondiging collecten

Zingen: Psalm22: 1 en 7

1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat 7. Het grauw dringt op,

Gij mij en blijf zo ver, terwijl ik tot U als honden van rondom,

schrei, en redt mij niet, maar gaat aan mij doorboort mijn hand en voet en brengt mij om.
voor bij? Mijn lijf verteerde tot de lege som

Hoe blijft Gij zwijgen? van mijn geraamte.

Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen Zij kennen voor een stervende geen schaamte,
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik lachen hem uit die zich niet kan verweren,
vluchten, maar krijg geen rust, geen en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren,
antwoord op mijn zuchten hun tot een buit.

in klacht op klacht.
Votum en groet

Schriftlezing (aanvangstekst): Johannes 19: 16-18
16 Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Zij voerden Jezus weg; 17 hij
droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 18 Daar kruisigden
ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden.

le Kruiswoord: Lucas 23: 34a
“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.”

Gebed, stil gebed, eindigend met Hemelhoog 197 - Jesus, remember me (in het Nederlands)
Jezus, Heer denk aan mij,
als U aankomt in uw koninkrijk.

2e Kruiswoord: Lucas 23: 43
“Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.”

Woord

Stilte, Hebreeén 9: 24
Christus is binnengegaan in de hemel, waar Hij nu bij God voor ons pleit.

Schriftlezing: Johannes 19: 19-22
19 Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op “Jezus uit
Nazaret, koning van de Joden’. 20 Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat
de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden
gelezen. 21 De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden”
schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.” 22 ‘Wat ik geschreven
heb, dat heb ik geschreven,” was het antwoord van Pilatus.

Woord
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Als geloofsbelijdenis zingen: Lied 939 - Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 2. U werd een mens, U daalde neer,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. in onze pijn en schuld en strijd.

Door golven heen, door storm en nacht, U droeg de last, verrezen Heer,

leidt mij Uw hand, U blijft nabij. die ons van elke vloek bevrijdt.

Uw vrede diep, Uw liefde groot, U sloeg de zonden aan het kruis
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. en brengt ons bij de Vader thuis,

Mijn vaste rots, mijn fundament, want door Uw bloed, Uw levenskracht,
U bent de grond waarop ik sta. komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ikin U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

3e Kruiswoord: Schriftlezing: Johannes 19: 23-27
23 Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere
soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. 24 Ze
zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging
in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn
gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden. 25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar
zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. 26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en
bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,” 27 en daarna
tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.” Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Woord

Stilte
Wie is jouw geestelijke moeder of vader, zoon of dochter? Hoe kun je haar/hem ‘bij je in huis
nemen’?

4e Kruiswoord: Mattelis 27: 46b
“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”

Woord

Luisteren: Psalm Project - Psalm 22 Mijn God, waarom
Welke eenzame strijd heb jij te strijden? Houd een letterlijk kruisje vast in je hand. Dit is jouw strijd.
Benoem het in je gebed. Luister naar Jezus: probeer je voor te stellen wat Hij hierover tegen jou wil
zeggen.

5e Kruiswoord: Schriftlezing: Johannes 19: 28 en 29
28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij:
‘Ik heb dorst.” 29 Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en

brachten die naar zijn mond.

Woord
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Stilte
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Heb jij wel eens ervaren dat God jouw diepe dorst heeft gelest? Wat zou je God nu willen vragen?

Zingen: Evangelische Liedbundel 114: 1 en 6
1. Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak,

6e Kruiswoord: Schriftlezing: Johannes 19: 30a

6. Hoor ik, hoe Hij riep: "Mij dorst!"
dan roep ik: "O Levensvorst,

Gij, Gij naamt de bitt're dronk,

die deez' aard verzoening schonk!"

30a Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’

Woord

Zingen: Opwekking 260 — Het is volbracht
1. Het is volbracht, komt laat ons
binnengaan.
De weg is open en de wet vervuld.
Hij heeft betaald en met zijn eigen bloed
heeft Hij ons vrijgekocht van elke schuld.

Refrein:

Het is volbracht, halleluja.

Uw liefde kwam met zoveel kracht
dat ik aan U alleen

door heel mijn leven heen

de dank wil brengen

dat het is volbracht.

3. Het is volbracht, en in zijn lijdensweg
nam Hij de ziekten in zijn lichaam aan.
En door zijn pijn en zijn gebrokenheid
brengt Hij ons vrede en genezing aan.

Zingen: Opwekking 509 — Zo lief had God de Vader ons

1. Zo lief had God de Vader ons,

dat Hij zijn eigen Zoon zond

tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;

toch is het Jezus' bloed dat ons

weer dicht in zijn nabijheid bracht.

3. Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;

ik roem alleen nog in de Heer,

zijn dood en zijn verrijzenis.

Hoe zou ik delen in zijn loon,

de zege die Hij heeft behaald?

Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.

2. Het is volbracht, en zie de satan vlucht,
zwicht voor de overmacht van onze Heer.
Het is volmaakt, het offer dat Hij bracht.
In Christus is er nu geen aanklacht meer.

4. Het is volbracht, het Lam van God alleen
is tot in eeuwigheid ons loflied waard.

In Jezus' naam, bekleed met zijn gezag

zal zijn gemeente heersen hier op aard'.

2. O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.

Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.
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Zingen: Opwekking 615 — Waardig is het Lam
1. Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.

Refrein:

Waardig is het Lam

zittend op de troon.
Zegenvierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.

4. Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.

U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;

Uw liefde wast mij schoon.

7e Kruiswoord: Lucas 23: 46b

“Vader, in uw handen leg ik mijn geest.”

Schriftlezing: Johannes 19: 30b
Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Doven van de paaskaars, twee minuten stil gebed
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2. Dank U voor offer;
vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,

U leeft in mij

En omarmt mij als Uw zoon

3. Hoog verheven Heer

Jezus, zoon van God.

De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam

Waardig is het Lam

5. Dank U voor offer;
vastgenageld aan het kruis .
Liefdevol vergeeft U mij,

U leeft in mij

En omarmt mij als Uw zoon

Zingen Hemelhoog 185 - In manus tuas pater (in het Nederlands):

In Uwe handen, Vader, leg ik mijn geest en leven

Zegen

Geef het over aan God door het in je tuin te begraven, in de Maas te gooien, of op een andere manier

zichtbaar aan God te geven. Hij weet er wel raad mee!
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