
Liturgie voor 13 mei 2021 

Gereformeerde Kerk  -  Genderen 

Donderdag 13 mei 2021 – OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit GK 

Voorganger:  Ds. J. van den Brink 
Bijzonderheden: Hemelvaartsdag 

 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: Psalm 47: 2 

2. God stijgt blinkend schoon 
met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal 
meldt het overal. 
Zingt Gods eer, heft aan, 
's Konings eer, heft aan. 
Heel de aarde hoort 
naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied. 
Zingt een kroningslied! 
Die de volken leidt 
troont in heiligheid. 
 

Stil gebed, Votum en groet 
 Gemeente (hardop gesproken) - Gezang 255: 3 
 Ere zij de Heer der eng’len, 
 Ere zij de Heer der Kerk, 
 Ere aan de Heer der volken; 
 Aard’ en hemel loft uw werk! 
 Halleluja, halleluja, 
 Looft de Koning, heel zijn Kerk! 
 
Gebed om de werking van de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen: Wat is Jezus op dit moment in de hemel aan het doen?  
 1. Hebreeën 8: 1-3, 9: 11-12 (vertaling: BGT) en 24 (vertaling: NBV)  

1 Alles wat we gezegd hebben, gaat uiteindelijk hierom: Jezus is onze hogepriester. Hij zit naast God 
in de hemel, aan de rechterkant van Gods troon. 2 Jezus doet dienst als hogepriester in de ware 
heilige tent, de heilige tent in de hemel. Die is niet door mensen gemaakt, maar door God, de Heer, 
zelf. 3 Hogepriesters hebben de taak om offers te brengen. Ook Jezus, onze hogepriester, moest dus 
een offer brengen. Hij offerde zichzelf. 
11-12 Christus is onze hogepriester geworden in de veel betere, heilige tent in de hemel. Die tent is 
niet door mensen gemaakt en hoort niet bij onze wereld. In die tent in de hemel heeft hij gezorgd 
voor alle goede dingen die nu gebeuren. Christus is daar voor eeuwig de allerheiligste ruimte 
binnengegaan. Hij bracht zijn eigen bloed mee als offer voor God, in plaats van het bloed van 
offerdieren. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat mensen voor eeuwig gered kunnen worden. 
24 Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de 
voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. 
 
2. Efeziërs 1: 18—23 (vertaling: BGT) 
18 Ik vraag God of hij jullie inzicht wil geven. Dan zullen jullie begrijpen dat jullie door hem 
uitgekozen zijn om gered te worden. Dat jullie allemaal bij hem horen omdat jullie christenen zijn, 
en hoe geweldig dat is. 19 Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn macht is, en dat die 
macht in alle gelovigen aan het werk is. Met diezelfde grote macht 20 liet God Christus opstaan uit 
de dood, en gaf hij hem een plaats in de hemel. Christus zit daar nu naast God, aan de 
rechterkant. 21 Christus heerst nu over alle hemelse machten en krachten. Hij is belangrijker dan 
iedereen in onze tijd en in de tijd die komt. 22 God heeft Christus alle macht gegeven. Hij laat hem 
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heersen over de hemel en de aarde. En dat heeft God gedaan voor de kerk, 23 want de kerk hoort 
bij Christus. In de kerk is Christus nu al volledig aanwezig, zoals hij eens in alles volledig aanwezig zal 
zijn. 
 
3. Kolossenzen 3: 1-4 (vertaling: BGT), Johannes 14: 2-3 (vertaling: HSV) 
1 Toen jullie gedoopt werden, zijn jullie samen met Christus opgestaan. Houd je daarom nu bezig 
met het hemelse leven. Want Christus is in de hemel. Hij zit naast God, aan de rechterkant. 2 Houd 
je bezig met de hemel, en niet met deze wereld. 3 Want er is niets in deze wereld dat nog macht 
over jullie heeft. Als christenen horen jullie nu al bij de hemelse wereld van God. 4 Jullie leven is 
volledig verbonden met Christus. Op de dag dat hij terugkomt op aarde, zal hij zijn hemelse macht 
ook aan jullie geven. Dan zullen alle mensen zien dat jullie steeds al bij hem hoorden. 
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik 
ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u 
gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 

 
Zingen: Psalm 97: 1 en 6 

1. Groot Koning is de Heer. 
Volken, bewijst Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde, 
nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd 
zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht 
heeft Hij zijn troon gesticht. 
in de verborgenheid. 

 

6. Gods heil, Gods glorie staat 
licht als de dageraad 
reeds voor het oog te gloren 
van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de Heer 
stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, 
weest in de Heer verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 

Verkondiging 
 
Als geloofsbelijdenis (staande) zingen op de melodie van Gz 293: 
 1 Ik geloof in God de Vader 
 Die, almachtig, alles schiep. 

 2 En in Jezus, onze Here, 
 God de Zoon 3 Die door de Geest 
 uit Maria werd geboren, 
  4 ook voor ons geleden heeft; 
 aan Pilatus’ kruis doorboord een 
 helse strijd gestreden heeft. 
 5 Dood en graf heeft Hij verslagen 
 6 om naar ’t Vaderhuis te gaan. 
 7 Eens komt Hij daar weer vandaan om 
 recht te spreken in Gods Naam. 
 8 Ik geloof in God de Geest Die  
 9 alle christenen vereent; 
 10 dat mijn zonden zijn vergeven, 
 11 ik zal opstaan, 12 eeuwig leef. 
 
Dank- en voorbeden  
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Zingen: Gezang 230: 1, 5 en 6 
 1. Overwinnaar, grote Koning, 
 alle heem'len zijn te klein, 
 nu Gij weerkeert naar uw woning, 
 intocht houdt in uw domein. 
 Zou ik, Here, dan niet juichen, 
 zou ik, sterv'ling, mij niet buigen 
 nu Gij, hoogste Majesteit, 
 U verheft in heerlijkheid? 
 

5. Doe uw Geest ook in mij werken, 
schenk mij uw genade nu, 
opdat eind'lijk ook de sterke 
vijand in mij buigt voor U. 
Hef uw scepter, Heer der heren, 
overal moet Gij regeren, 
geef uw heerlijk rijk ruim baan, 
maak ook mij uw onderdaan. 

 6. Laat Gij mij nog langer hopen? 
 Doe wat ik van U begeer! 
 Zie, ik stel de poorten open 
 van mijn hart, treed binnen, Heer. 
 Kom, o kom, Gij Vorst der ere, 
 ook bij mij moet Gij inkeren, 
 onderwerp wat U nog tart 
 en wees koning in mijn hart! 
 
Aansporing: Efeziërs 5: 18 (HSV):  
 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.  
 
Zegen 

Allen hardop - Gezang 456: 3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer,  
Amen, God, uw naam ter eer! 

 

 
 
 
 
 
 


