Liturgie voor 1 april 2021

Donderdag 1 april 2021 - AVONDDDIENST: aanvang 19.30 uur vanuit GK

Bijzonderheden:
Voorganger:

Witte donderdag
Ds. J. van den Brink - Dekker

Zingen: Intochtpsalm 23: 1 en 2
1. Ik wil van God als van mijn Herder
spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet
komen, fris is de bron die Hij voor mij
doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte
wegen, opdat ik Hem zal prijzen om zijn
zegen.

Stil gebed, votum en Groet

Zingen: Opwekking 427 — Maak mij rein voor U
1. Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

3. Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.

Gebed

Schriftlezing: Johannes 13:1-15

2. Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad,

want Gij zijt aan mijn zijde

met stok en staf,

tot troost en tot geleide.

Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

2. Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.

Ja, ik besluit, Jezus,

een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld
terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn
liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel
had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist
dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug
zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en
goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met
de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn
voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het
wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘mijn voeten zult u niet wassen, nooit!” Maar toen Jezus zei: ‘Als
ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,” 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn
voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!” 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen
nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein — maar niet allemaal.” 11 Hij wist
namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 12 Toen hij hun
voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie
wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht,
want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook
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Zingen:
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elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten
jullie ook doen.

Opwekking 705 — Toon mijn liefde

1. Aan de maaltijd wordt het stil, 2. In de wereld wordt het stil,

als de meester knielen wil, als wij doen wat Jezus wil

en vol liefde als een knecht, en gaan dienen als een knecht,

elk apart de voeten wast en zegt: zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen Als je Mij gaat volgen

Refrein:

Toon mijn liefde, aan de ander

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,

dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

Enkele woorden

Zingen:

Nieuw Liedboek 569 - Toen Jezus wist: nu is gekomen

1. Toen Jezus wist: nu is gekomen 2. Hij gaf ons zwijgende een teken

het uur om door de nacht te gaan, en kwam ons voet voor voet nabij,
heeft Hij een linnen doek genomen Hij deed het water van zich spreken,
en water in een schaal gedaan. het stort zich uit en reinigt mij.

3. Zo is de Heer een knecht geworden 4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
en tot de bodem toe gegaan de nacht door naar uw grote dag,

om ons met ootmoed te omgorden ik heb in eenvoud aangenomen

Hij doet ons zijn geringheid aan. dat ik U daarin volgen mag.

Heilig Avondmaal

In deze bijzondere nacht gedenken wij hoe onze Heer Jezus Christus verraden werd om te sterven
aan het kruis. Voor Hij deze weg ging vierde Hij het Pesach maal met zijn leerlingen. Hierin vierden
Zij hoe in de nacht voor de uittocht uit Egypte de dood iedere eerstgeborene bedreigde. Alleen door
het bloed van een lam gesmeerd aan de deurposten ging deze straf aan het huis voorbij. Nog voor
Jezus op weg ging om het Koninkrijk van God te verkondigen had Johannes de doper Hem
aangewezen met de woorden: Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Zijn leven zou
Hij geven voor het leven van allen die Hem willen volgen. In de jaren waarin Hij optrok met de
discipelen heeft Jezus hen keer op keer gewezen op de weg die Hij gaan moest.

Zo zei Hij tegen hen: Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie
van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn —zoals de Mensenzoon niet gekomen is om
gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

En op een ander moment: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is
geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Tegen de farizeérs zei Hij: ‘lk ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer
iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de
wereld, is mijn lichaam. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn
lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem’.

Wanneer wij eten van het brood en drinken van de wijn gedenken wij hoe Jezus zelf het Lam Gods is.
Zijn liefde voor ons ging zo diep dat Hij voor ons wilde sterven. Door Zijn lichaam en Zijn bloed wordt
de macht van zonde en dood verbroken voor iedere gelovige omdat Hij de prijs voor ons wilde
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betalen. In het geloof en vertrouwen op Jezus worden wij als gelovigen één lichaam, Zijn lichaam,
wij in Hem en Hij in ons. En zien wij uit naar Zijn wederkomst. Richt daarom je hart naar boven en
ontvang brood en wijn, verzoening en vergeving, liefde en leven uit Zijn doorboorde handen.

Luisteren: Opwekking 737 — Aan Uw tafel
1. U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te
zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt
door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met
ontzag: een plaats van rust waar ik U
ontmoeten mag.

3. De beker in uw handen, neem ik vol
liefde aan, uit handen die verwond zijn,
waarin de tekens staan.

Geen woorden meer van oordeel, genade
onverdiend, die aan tafel wordt geproefd
en wordt gezien.

Gebed
Geloofsbelijdenis

Zingen: Nieuw liedboek 393: 1 en 3
1. Als ik in deze stille tijd
de grens der woorden overschrijd
en mij begeef tot brood en wijn
om één met U, mijn Heer, te zijn
O ware zoon van Abraham,
God kiest zichzelf een offerlam.

2. U ziet mijn hart en leven, de onrust die
verwart;

mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn
hart.

U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet
meer:

in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

4. U deelt met mij de maaltijd, reikt mij
verzoening aan.

Uw liefde is nog groter dan de schuld die is
voldaan.

U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

3. Gij deelt met mij de laatste nacht
en breekt tot alles is volbracht

en dit is het genadebrood

Gij hebt mij lief tot in de dood

en dit is de genadewijn

Gij zult voorgoed mijn Gastheer zijn.

In de nacht waarin de Here Jezus overgeleverd zou worden hield Hij met Zijn leerlingen de pesachmaaltijd en
Hij zei: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden
aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden
in het koninkrijk van God... En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en
zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’

Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus.
Neemt, eet, gedenk en gelooft, dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen

verzoening van al onze zonden.

Luisteren: Gezang 75: 2
2. Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

Zo nam Jezus na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe

verbond dat door mijn bloed gesloten wordlt.
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Daarom: Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heere Jezus
Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Luisteren: Opwekking 315 - Heer Uw bloed dat reinigt mij

Heer Uw bloed dat reinigt mij,

doet mij leven en maakt mij vrij.

Heer uw bloed dat nam mijn plaats

in het offer dat U bracht

En U wast mij witter dan de sneeuw,
dan de sneeuw

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

Dankgebed en voorbede

Zingen: Gezang 389:1,2en3

1. Nu is de dag ten einde, 2. Ik bid U, o Algoede,

nu wil mijn hart zich wenden vannacht mij te behoeden,

tot U, zo groot en goed. ik schuil weer aan uw hart.

Wil naar uw kind, o Here, Bezweer de boze machten

uw licht gelaat toekeren, en alle duistre krachten;

verlicht mij, zet mijn ziel in gloed. weer van mij wat mijn ziel verwart.

3. O dat Gij heel mijn leven

met liefde blijft omgeven,

dat Gij mij binnennoodt,

dat het U nooit te vroeg is, -
geef dat het mij genoeg is;

Heer, uw nabijheid is mijn brood.

Lezing Johannes 13: 21-30

Zegen

21 Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: ‘Waarachtig, ik verzeker
jullie: een van jullie zal mij verraden.” 22 De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij
bedoelde. 23 Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan, 24 en
Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. 25 Hij boog zich dicht naar
Jezus toe en vroeg: ‘Wie, Heer?’ 26 ‘Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal
doop,’ zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon
Iskariot. 27 Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van
plan bent.” 28 Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei; 29 omdat Judas de kas beheerde,
dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan
de armen moest geven. 30 Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht.
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