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Stille nacht 
 

Stille nacht, heilige nacht, 

Davids Zoon, lang verwacht, 

die miljoenen eens zaligen zal, 

wordt geboren in Bethlehems stal, 

Hij, der schepselen Heer, 

Hij, der schepselen Heer. 

 

Hulploos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

Leer me U danken daarvoor. 

Leer me U danken daarvoor. 

 

Stille nacht, heilige nacht, 

vreed' en heil wordt gebracht, 

aan een wereld, verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 
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Nu zijt wellekome 
 

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

Kyrieleis. 

 

Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 

dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 

"Gaat aan geender straten en gij zult Hem 

vinden klaar; 

Bethl'em is de stede, waar 't is geschied 

voorwaar." 

Kyrieleis. 

 

Wijzen uit het Oosten uit zo verre land, 

zij zochten onze Here met offerhand. 

Z'offerden ootmoedelijk myr', wierook ende 

goud 

t'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 
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Dit is de dag 
 

Dit is de dag 
Dit is de dag 
Die de Heer ons geeft 
Die de Heer ons geeft 
Weest daarom blij 
Weest daarom blij 
En zingt verheugd 
En zingt verheugd 

Dit is de dag die de Heer ons geeft 
Weest daarom blij en zingt verheugd 
Dit is de dag, dit is de dag 
Die de Heer ons geeft 

Dit is de dag 
Dit is de dag 
Die de Heer ons geeft 
Die de Heer ons geeft 
Weest daarom blij 
Weest daarom blij 
En zingt verheugd 
En zingt verheugd 

Dit is de dag die de Heer ons geeft 
Weest daarom blij en zingt verheugd 



Dit is de dag, dit is de dag 
Die de Heer ons geeft 

Dit is de dag die de Heer ons geeft 
Weest daarom blij en zingt verheugd 
Dit is de dag, dit is de dag 
Die de Heer ons geeft 
 

Terug naar de inhoudsopgave 

 
  



 

Hoor de eng’len zingen d’eer 
 

Hoor de engelen zingen d'eer van de 
nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent 
der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de 
hemel door, 
Zingt met algemene stem voor het kind van 
Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d'eer van de 
nieuwgeboren Heer! 
 
Hij, die heerst op 's hemels troon, Here 
Christus, Vaders Zoon, 
Wordt geboren uit een maagd op de tijd die 
God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees 
geworden zijt, 
Tussen alle mensen in in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de 
nieuwgeboren Heer! 
 



Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede 
geeft, 
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de 
tijd, 
Al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het 
graf, 
Dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden 
zijn. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de 
nieuwgeboren Heer! 
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Daar ruist langs de wolken 
 
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam, 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en 
mijn lied! 
 
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook 
waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij, die Jezus niet, 
die om ons te redden, de hemel verliet? 
 
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof 
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens 
staan, 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 
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Nu daagt het in het oosten 
 
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
De duisternis gaat wijken 
van d'eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten 't morgenrood. 
 
De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus 't eeuwig licht! 
 
Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 



Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
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In Bethlehems stal 
 
In Bethlehems stal lag Christus de Heer', 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of 
huis; 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een 
kruis 
 
Zo arm werd de Heer', der engelen Heer', 
Die zondaren mint, zo nameloos teer; 
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij; 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
 
Lam Gods, voor de schuld der wereld 
geslacht, 
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. 
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed, 
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet. 
 
Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart; 
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint, 
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind. 
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Op u mijn Heiland blijf ik hopen 
 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor u open 
En wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
Verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
O zon van liefde, mijn gemoed! 

Vervul, o Heiland, het verlangen, 
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
Mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
Waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
Doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
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Komt verwondert u hier mensen 
 
Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren kind ! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
 
Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die 't al draagt in zijne hand. 
 



O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij, wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 
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Daar is uit ’s werelds duistere wolken 
 
Daar is uit ’s werelds duist’re wolken 
Een Licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken 
En gij, mijn ziele! bid het aan. 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
De zwarte schaduw van den dood; 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
Genade spreidt haar morgenrood. 
 
Wat heil! een Kind is ons geboren, 
Een Zoon gegeven door uw kracht; 
De heerschappij zal Hem behoren; 
Zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is Wonderbaar; zijn daden 
Zijn wondren van genaad alleen; 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
Verzoend voor ’t oog des Vaders treên. 
 
O Vredevorst! Gij kunt gebieden 
Den vreed op aard en in mijn ziel! 
Doe elken zondaar tot U vlieden; 
Dat al wat ademt voor U kniel’! 
Dit zal de God des heils bewerken; 



Hij zal den zetel, u bereid, 
Met regt en met geregte sterken: 
Hem zij de lof in eeuwigheid. 
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Ere zij God 
 
Ere zij God, Ere zij God 
In de hoge, In de hoge, In de hoge 
Vrede op aarde. Vrede op aarde. In de 
mensen. Een welbehagen 
Ere zij God in de hoge. Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde, Vrede op aarde, Vrede op 
aarde, Vrede op aarde 
In de mensen, In de mensen, Een 
welbehagen, In de mensen 
Een welbehagen, Een welbehagen 
Ere zij God, Ere zij God 
In de hoge, In de hoge, Iin de hoge 
Vrede op aarde, Vrede op aarde, In de 
mensen, Een welbehagen 
Amen, Amen 
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Eer zij God in onze dagen 
 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
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Eeuwen geleden 
 
Eeuwen geleden, kwamen getreden 
Herders in Bethlehems arme stal 
Zacht ziet de moeder neer 
Op ‘t Kindje klein en teer 
‘t Hemelse licht schijnt overal 
 
Kindje in de heil’ge nacht 
Dat ons Gods liefde bracht 
Ook wij staan om Uwe krib geschaard 
Lief, heilig kindekijkn, nu wij zo stille zijn 
klinkt zacht en teder: Vrede op aard 
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Hoe zal ik U ontvangen 
 
Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste 
groet? 
U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met 
gloed! 
O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik 
weet 
waarmee ik U moet eren, U waardig welkom 
heet. 
 
Heel Sion strooit haar palmen als vaandels 
voor uw voet. 
En ik stem in met psalmen waarmee ik U 
begroet. 
Zo zal ik U ontvangen: mijn lofzang is de twijg, 
mijn zangen zijn het vaandel dat zich in 
eerbied neigt. 
 
Wat hebt U opgegeven om mij nabij te zijn, 
toen mijn armzalig leven getekend was door 
pijn? 
Zo veel was mij ontnomen waarin ik vreugde 
vind, 
maar toen bent U gekomen en wist ik mij 



bemind. 
 
Van boeien die mij bonden ben ik door U 
bevrijd. 
U redt mij ongeschonden uit alle haat en nijd. 
U houdt mij hoog in ere. Daarbij valt in het niet 
wat alle goud ter wereld aan aardse rijkdom 
biedt. 
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Engelkens door ’t luchtruim zwevend 
 
Engelkens door ’t luchtruim zwevend 
Zongen zo blij zo wonderzacht 
Van de Heer van dood en leven 
Die er vrede op aarde bracht 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 
 
Zongen zo blij zo wonderklare 
Van ’t zoete kindeke, onze Heer 
En de herderkens die er waren 
Knielden bij de kribbe neer 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 
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Komt allen tezamen 
 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij 
aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
De hemelse englen riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedige 
schreden!  
Komt, laten wij aanbidden komt, laten wij 
aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
Het licht van de Vader, licht van den beginne,  
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:  
goddelijk kind, gewonden in de doeken!  
Komt, laten wij aanbidden komt, laten wij 
aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,  



neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij 
aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
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O kindeke klein, o kindeke teer 
 
O Kindeke klein, O Kindeke teer 
Uit hoge hemel daalt Gij neer 
Verlaat uw Vaders heerlijk huis 
Wordt arm en hulploos 
Draagt een kruis 
O kindeke klein, O kindeke teer 
 
O Kindeke klein, O Kindeke teer 
Gij zijt onz´ uitverkoren Heer 
Ik geef U heel het harte mijn 
Ach, laat mij eeuwig bij u zijn 
O Kindeke klein, O Kindeke teer 
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’t Is geboren het God’lijk kind 
 
Refrein: 't Is geboren het godd'lijk kind 

jubel hemel, en jubel aarde 
't Is geboren het godd'lijk kind 
Dat de mensen met God verbindt. 

 
't Ligt in doeken, het ligt in strooi 
Jozef waakt bij het slapend kindje 
't Ligt in doeken, het ligt in strooi 
't Is zo arm maar zo wondermooi! 
 
Refrein 
 
Schrik niet herders, weest welgezind, 
laat uw schaapkens in die valleien, 
schrikt niet herders, weest welgezind, 
daar gij eerst uw Verlosser vindt. 
 
Refrein 
 
In een stal ligt dat God'lijk Kind, 
op wat stro moet 't Zijn leden spreien, 
in een stal ligt dat God'lijk Kind, 
waar Zijn moeder 't in doekjes windt. 



 
Refrein 
 
Hoort, hoe klagende zucht de wind 
Jezus ogen zo bitter schreien 
Hoort, hoe klagende zucht de wind 
Daar Gods lijden op aard’ begint 
 
Refrein 
 
Zondaars boos, weent uw ogen blind 
Laat u Jezus niet meer verbeien 
Zondaars boos, weent uw ogen blind 
Daar Gods lijden de dood verwint 
 
Refrein 
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Midden in de winternacht 
 
Midden in de winternacht, ging de hemel 
open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op 
ons hopen 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom 
zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom 
horen: 
Christus is geboren! 
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden 
samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom 
zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom 
horen: 
Christus is geboren! 
 
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle 
bomen, 



Want het aardse paradijs is vannacht 
gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom 
zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom 
horen: 
Christus is geboren! 
 
Zie daar staat de morgenster, stralend in het 
duister 
Want de dag is niet meer ver, bode van de 
luister 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom 
zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom 
horen: 
Christus is geboren! 
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Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
 
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht 
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’ 
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn 
 
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft of ook bijna niet 
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn 
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn 
 
Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is 
overal op aarde zond’ en droefenis 
laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn 
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn 
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Hosanna, hosanna de koning komt 
 
Hosanna, hosanna, de Koning komt 
In de naam van de God van Israël 
Hosanna, hosanna, de Koning komt 
In de naam van de God van Israël 
 
Refrein: Hosanna, hosanna, de Koning van 

Israël 
Hosanna, hosanna, de Koning van 
Israël 

 
Wees welkom, wees welkom, O Vredevorst 
In de naam van de God van Israël 
Wees welkom, wees welkom, O Vredevorst 
In de naam van de God van Israël 
 
Refrein 
 
Gij geeft ons het leven en overvloed 
In de naam van de God van Israël 
Gij geeft ons het leven en overvloed 
In de naam van de God van Israël 
 
Refrein 



 
Gij brengt en verkondigt het jubeljaar 
In de naam van de God van Israël 
Gij brengt en verkondigt het jubeljaar 
In de naam van de God van Israël 
 
Refrein 
 
Gij zendt van de Vader de heil'ge Geest 
In de naam van de God van Israël 
Gij zendt van de Vader de heil'ge Geest 
In de naam van de God van Israël 
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In de stad van koning David 
 
In de stad van koning David 
Zoals lang reeds was voorzegd, 
Werd een baby door Zijn moeder 
In een kribbe neergelegd. 
Jezus Christus was dat Kind, 
Door Maria teer bemind. 
 
Hij kwam uit de hoge hemel 
Hij de Koning van 't heelal 
Heel eenvoudig was Zijn woning 
en Zijn wieg stond in een stal 
Amen riep Hij in Zijn kring 
Toen Hij door de wereld ging 
 
Eenmaal zien ook onze ogen 
Hem, die ons Zijn liefde toont, 
Want dat Kind is onze Heiland 
Die nu in de hemel woont. 
Hij brengt al Gods kind'ren thuis 
Bij Hem in het Vaderhuis. 
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Er is een kindeke 
 
Er is een kindeke geboren op aard 
Er is een kindeke geboren op aard 
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 
 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
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Jubel het uit (Joy tot he World) 
 
Jubel het uit, de Heer is hier, 
Ontvang het koningskind. 
Als redder van de aarde, 
Geeft hij het leven waardig; 

Dus hemel en aarde, zingt 
Dus hemel en aarde, zingt 
Dus hemel dus hemel en aarde, zingt 

Jubel het uit de Heer regeert, 
Wees blij verhef je stem. 
Zing als de schepping juicht, 
Aanbiddend voor hem buigt; 

Een vreugdelied voor hem, 
Een vreugde lied voor hem, 
Een vreugde een vreugde lied voor hem. 

Zijn koningsschap zou eeuwig zijn, 
Rechtvaardig en vol kracht. 
Laat ieder volk op aarde, 
Zijn heerlijkheid ervaren; 

De liefde die hij bracht, 
De liefde die hij bracht, 
De liefde de liefde die hij bracht. 



Een vreugde lied voor hem, 
Een vreugde lied voor hem, 
Een vreugde een vreugde lied voor hem. 
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Een koning is geboren 
 
Een koning is geboren. Een koning, een 
koning 
Een koning is geboren. Heb je 't al gehoord 
Hij kwam op aarde wonen. Als baby'tje zo 
klein 
Voor alle mensen, ook voor jou. Wil Hij de 
koning zijn 
 
Waar is Hij dan geboren. Die koning, die 
koning 
Waar is Hij dan geboren. Ik denk ineen paleis 
O nee, die koning die ik ken. De machtigste 
van al 
Die kwam niet in een mooi paleis. Maar in een 
arme stal 
 
Waar moet Hij dan in slapen. Die koning, die 
koning 
Waar moet Hij dan in slapen. Een gouden 
hemelbed 
O nee, die koning die ik ken. Die heeft geen 
bed van goud 
Geen pracht en praal, maar o zo kaal. Een 



kribbetje van hout 
 
Wat draagt Hij dan voor kleren. Die koning, die 
koning 
Wat draagt Hij dan voor kleren. Een jas van 
hermelijn 
O nee, die koning die ik ken. Die heeft er zelfs 
niet één 
En ook geen hemdje van satijn. Maar doekjes 
om zich heen 
 
Hoe kan ik Hem dan vinden. Die koning, die 
koning 
Hoe kan ik Hem dan vinden. Weet jij 
misschien de weg 
Die koning is dichtbij je. Je hoeft niet ver op 
reis 
Vraag Hem in 't kribje van je hart. Dan wordt 
het een paleis 
Dan wordt het een paleis 
 

Terug naar de inhoudsopgave 

  



Hef je hoofd omhoog 
 
Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt.  
Buig nu voor Hem en aanbid Hem.  
Zing... (hosanna voor de Heer).  
Vol van heerlijkheid is zijn majesteit.  
Breng nu ere aan de Here. Hij, de Koning, 
komt. 
 

Terug naar de inhoudsopgave 

  



Breng dank aan de eeuwige 
 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. (2x) 
 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. (2x) 
Breng dank. 
 

Terug naar de inhoudsopgave 

  



Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 
Heer uw licht en uw liefde schijnen, 

Waar U bent zal de nacht verdwijnen, 

Jezus licht van de wereld vernieuw ons. 

Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons! 

Schijn in mij. Schijn door mij. 

 

Refrein: Kom Jezus kom, Vul dit land met Uw 

heerlijkheid 

Kom Heilige Geest Stort op ons uw vuur 

Zend uw rivier. Laat u heil heel de aard 

vervullen 

Spreek Heer uw woord. Dat het licht 

overwint 

 

Ik wil komen in uw nabijheid 

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid 

Door u bloed mag ik u toebehoren 

Leer mij. Toest mij. Uw stem wil ik horen 

Schijn in mij. Schijn door mij. 

 

  



Refrein 

 

Staan wij oog in oog met U, o Heer 

Daalt uw stralende licht op ons neer 

Zichtbaar tastbaar word u in ons leven 

U volmaakt die volkomen zich geven 

Schijn in mij. Schijn door mij. 

 

Refrein 

 

Terug naar de inhoudsopgave 

  



Luid klokjes klingelingeling 
 

Luidt klokjes klingelingeling, 

luidt klokjes kling. 

Laat de boodschap horen, 

Jezus is geboren. 

Met die blijde klanken, 

willen wij God danken. 

Luidt klokjes klingelingeling, 

Luidt klokjes kling. 

 

Terug naar de inhoudsopgave 

  



Licht in de nacht (O holy night) 
 

Licht in de nacht; een ster schijnt door de 

wolken,  

dit is de nacht dat Zijn leven begon.  

'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,  

totdat Hij kwam en het kwaad overwon.  

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;  

Stralend breekt die held're morgen aan.  

 

Prijs nu Zijn naam, samen met de engelen.  

O, nacht vol licht, O, nacht dat Jezus kwam. 

(2*) 

 

Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 

liefde alleen is de weg die Hij wees.  

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.  

Vrij van het juk van verdrukking en vrees.  

Uit ons hart en dwars door alle tranen  

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.  

 

Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen,  

en geef Hem glorie in alle eeuwigheid. (2*) 

 



Terug naar de inhoudsopgave 

  



Blaas de bazuin en sla de trom 
 
Blaas de bazuin en sla de trom, 
geboren is Gods Kind! 
Laat alle klokken luiden gaan, 
kom zingend rond de kribbe staan, 
Zijn koninkrijk begint, Zijn koninkrijk begint, 
hosanna, hosanna, Zijn rijk begint! 
 
Blaas de bazuin, de loftrompet, 
en richt hoog op uw hoofd; 
de toekomst staat in deze ster, 
nu is de vrede niet meer ver, 
de dag die God belooft, de dag die God 
belooft, 
hosanna, de dag die God belooft. 
 
Blaas de bazuin - Zijn zonnegloed 
laat niemand koud en kil. 
Hier is een Mens Die liefde doet, 
hier is God Zelf in vlees en bloed, 
verwonder u, heel stil, verwonder u, heel stil, 
hosanna, verwonder u, heel stil. 
 
Blaas de bazuin en sla de trom 



en roep: Victoria! 
Geen leven is nu zonder zin, 
gegeven is: een nieuw begin, 
o zing halleluja, o zing halleluja, 
hosanna, o zing halleluja! 
 

Terug naar de inhoudsopgave 

  



Vrede zij u 
 

Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 
Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 

Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 

Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 

Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 
Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 

 

Terug naar de inhoudsopgave 

  



Ik mag aan Uw kribbe staan 
 

Ik mag hier aan uw kribbe staan,  

Heer Jezus, licht en leven. 

Ik draag U als geschenken aan  

wat Gij mij hebt gegeven.  

U zij mijn hart en ziel gewijd,  

mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.  

O neem ze aan als gaven.  

 

Voor ik als kind ter wereld kwam,  

zijt Gij voor mij geboren.  

Eer ik een woord van U vernam,  

hebt Gij mij uitverkoren.  

Voordat uw hand mij heeft gemaakt,  

werd Gij een kindje, arm en naakt,  

hebt Gij U mij gegeven.  

 

Temidden van de nacht des doods  

zijt Gij, mijn zon, verrezen.  

O zonlicht, mild en mateloos,  

uw gloed heeft mij genezen.  

O zon die door het donker breekt  

en ’t ware licht in mij ontsteekt,  



hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 

Terug naar de inhoudsopgave 

  



Wij trekken in een lange stoet 
 

Wij trekken in een lange stoet 

op weg naar Bethlehem, 

wij gaan uw koning tegemoet, 

o stad Jeruzalem! 

Gezegend die zijn komst begroet 

en knielen wil voor hem! 

Wij loven U, koning en Heer, koning 

en Heer, wij loven U, koning en Heer! 

Al bent U nu nog maar een kind, 

zo hulpeloos en klein, 

wij weten dat het rijk begint 

waarvan U Heer zult zijn, 

een rijk waarin de vrede wint 

van oorlog en van pijn. 

Wij loven U, koning en Heer, koning 

en Heer, wij loven U, koning en Heer! 

Wij gaan op weg naar Bethlehem, 

daar ligt Hij in een stal, 

die koning in Jeruzalem 

voor eeuwig wezen zal! 

Laat klinken dan met luider stem 

en blij bazuingeschal: 



wij loven U, koning en Heer, koning 

en Heer, wij loven U, koning en Heer! 

 

Terug naar de inhoudsopgave 

  



Ik kniel aan Uwe kribbe neer 
 

 Ik kniel aan uwe kribbe neer, 
 o Jezus, Gij mijn leven! 
 Ik kom tot U en breng U, Heer, 
 wat Gij mij hebt gegeven. 
 O, neem mijn leven, geest en hart, 
 en laat mijn ziel in vreugd en smart 
 bij U geborgen wezen. 
 
 Voor ik als kind ter wereld kwam, 
 zijt Gij voor mij geboren. 
 Eer ik een woord van U vernam, 
 hebt Gij mij uitverkoren. 
 Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, 
 werd Gij een kindje, arm en naakt, 
 hebt Gij U mij gegeven. 
 
  Temidden van de nacht des doods 
 zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
 O zonlicht, mild en mateloos, 
 uw gloed heeft mij genezen. 
 O zon die door het donker breekt 
 en 't ware licht in mij ontsteekt, 
 hoe heerlijk zijn uw stralen. 



 

Terug naar de inhoudsopgave 

  



O kom o kom Immanuel 
 

O kom, o kom, Immanuël, 
Verlos uw volk, uw Israël, 
Herstel het van ellende weer, 
Zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

O kom, Gij sleutel Davids, kom 
En open ons het heiligdom; 
Dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

O kom, die onze Heerser zijt, 
In wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
Verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 

Terug naar de inhoudsopgave 

  



Wees Wellekom Immanuel 
 

 Wees wellekom, Immanuël, 
 in vlees en bloed ons metgezel, 
 ons Heiland en behoeder! 
 Wees wellekom, o Godes Zoon, 
 die komt van uit uws Vaders troon, 
 ons aller Heer en broeder! 
 Welkom, 
 welkom, 
 die ons harten, 
 onze smarten 
 komt genezen, 
 welkom moet ons Jezus wezen! 
 
 Uw heerlijkheid en godlijk licht 
 wordt nu vertoond voor ons gezicht 
 met al zijn gulden klaarheid; 
 de vaadren zagen dit van ver 
 als in de nacht de morgenster, 
 nu schijnt de zon in waarheid. 
 Welkom, 
 welkom, 
 die ons harten, 
 onze smarten 



 komt genezen, 
 welkom moet ons Jezus wezen! 
 
 O welkom, die ons vlees en bloed 
 hergeven komt uw eeuwig goed 
 en draagt der wereld zonden, 
 om onzentwil in schamelheid, 
 zeer arm in hooi en krib geleid, 
 in doeken teer gewonden. 
 Welkom, 
 welkom, 
 die ons harten, 
 onze smarten 
 komt genezen, 
 welkom moet ons Jezus wezen! 
 

Terug naar de inhoudsopgave 

  



Laat ieder het horen dat eens werd geboren 
 

Laat ieder het horen,  

dat eens werd geboren,  

de Redder der wereld,  

de Heer van 't heelal.  

De engelen melden,  

in Efratha's velden,  

dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.  

 

Refrein:  

Komt, laten wij eren, de Here der Heren,  

zo groot van ontferming en van gena.  

Want Hij wil ons geven,  

dicht bij Hem te leven.  

De Heiland der Wereld, halleluja!  

 

En herders, zij kwamen  

bij 'n kribbe tesamen,  

omringden eerbiedig het Kindeke teer.  

De flonk'rende sterre,  

riep wijzen van verre;  

zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.  

 



Refrein  

 

In doeken gewonden,  

voor al onze zonden,  

ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind.  

De sterre gaat stralen,  

voor wie moe van 't dwalen,  

bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt.  

 

Refrein  

 

Wil daarom niet klagen,  

maar dankbaar gewagen,  

van blijdschap en vrede, voor ons bereid.  

Van 't Kind dat het leven,  

weer glans heeft gegeven,  

Hem zij al de glorie in eeuwigheid.  

 

Refrein 

 

Terug naar de inhoudsopgave 

 



Licht in de nacht (O Holy night) 
 

Licht in de nacht; een ster schijnt door de 

wolken, 

dit is de nacht dat Zijn leven begon. 

'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 

totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 

Stralend breekt die held're morgen aan. 

 

Prijs nu Zijn naam, 

samen met de engelen. 

O, nacht vol licht, 

O, nacht dat Jezus kwam (2x) 

 

Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 

liefde alleen is de weg die Hij wees. 

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 

Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 

Uit ons hart en dwars door alle tranen 

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 

 

Prijs nu Zijn naam, 

de naam van alle namen, 



en geef Hem glorie 

in alle eeuwigheid. (3x) 


