Liturgie viering Biddag voor gewas en arbeid 10 maart 2021
- Welkom en mededelingen

- Zingen/luisteren Psalm 121: 1, 4

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, De HEER zal u steeds gadeslaan,
vanwaar ik dag en nacht Opdat Hij in gevaar,

des Hoogsten bijstand wacht. Uw ziel voor ramp bewaar’,

Mijn hulp is van den HEER alleen, De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
Die hemel, zee en aarde En waar g' u heen moogt spoeden,
eerst schiep, en sinds bewaarde. Zal eeuwig u behoeden.

- Stil gebed, votum en groet

- Zingen/luisteren Psalm 116: 1, 3

God heb ik lief; want die getrouwe HEER "Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!"
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; = De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. En onze God ontfermt zich op 't gebed.

- Geloofsbelijdenis

- Luisteren Op Toonhoogte 118 https://youtu.be/uJLhNgslgrk

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland 2. Laat mij zijn een Godsgetuige,
door dit leven aan uw hand. sprekend van U meer en meer.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, leid mij steeds door uwe liefde,
wees mijn Gids in 't barre land. groeiend naar uw beeld, o Heer.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, Brood des levens, Brood des hemels,
vul mij met uw Geest steeds meer. 2x voed mij dat ik groei naar U. 2x

3. Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 2x

- Gebed
- Schriftlezing Lukas 22: 39-53 (NBV)

- Zingen/luisteren Liedboek voor de Kerken 180: 1, 3,4,5en 7

Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 3. Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?
De Heiland heeft bewust die weg genomen. Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, hij ging terug en heeft alleen geleden,

aanvaardt het lijden. eenzaam gebeden:


https://youtu.be/uJLhNgsIqrk

4.

7.

Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;

waar zijn de eng'len die Mij kunnen bijstaan?

Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,
uw wil geschiede.

Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.
Verander ons en reinig onze harten,

o Man van smarten!

- Verkondiging

5. Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen,
tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen,
zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken.
Wat zou hen wekken?

- Luisteren ‘Wees bij ons’ — Sela https://youtu.be/odt4dCovs5A

Waar bent U God, is ons hart verblind?
Antwoord op ons gebed.

Wij tasten rond, zoeken naar het licht,
naar een waarheid die ons redt.

De vijand fluistert ons leugens in;
trekt ons bij U vandaan.

Geef ons geloof dat standvastig is;
de verzoeking kan weerstaan.

Wij houden vast aan wat zeker is:
uw rijk komt dichterbij.
U brengt ons thuis in het hemels licht.
Daar is onze nacht voorbij.
- Gebeden

- Herinnering aan de collecte

- Zingen/luisteren Op Toonhoogte 131

Blijf bij ons Heer, wanneer de nacht zal komen —

nu wordt het stil en donker om ons heen.
Blijf bij ons, als ons alles wordt ontnomen,
Heer, laat Uw kerk, Uw schepping niet alleen.

Blijf ons nabij, als ons zal overkomen

de bange nacht vol twijfel, angst en nood,
blijf, als beproeving strijdt met onze dromen,
blijf, ook al dreigt de strenge, bitt're dood.

-Zegen

Wees bij ons in de duisternis,
schijn in onze nacht.

Breng redding die voor eeuwig is,
schijn in onze nacht.

Wees bij ons in de duisternis,
schijn in onze nacht.

breng redding die voor eeuwig is,
schijn in onze nacht.

Uw licht doorbreekt de duisternis,
schijnt in onze nacht.

Uw waarheid die voor eeuwig is,
leidt ons naar de dag.

Blijf ons nabij, al gaan wij eigen wegen;

blijf in Uw goedheid naar ons toegewend
met Uw genade, met Uw troost en zegen,
blijf bij ons, Heer, in woord en sacrament.

Blij bij ons, Heer, hoever van huis wij zwerven,
blijf, wat dan ook ons van elkander scheidt,
blijf bij ons, Heer, in leven en in sterven,

blijf bij ons, Heer, in tijd en eeuwigheid.

- Luisteren Weerklank 348 ‘Om bloesem aan de bomen’ https://youtu.be/JRZ3R6uOsGg


https://youtu.be/odt4dCovs5A

Om bloesem aan de bomen,
om overvloed aan vrucht,
om vissen in de stromen,
om vogels in de lucht,

om volle korenaren,

om akkers wuivend graan,
om voedsel uit de aarde,
roepen wij, Heer, U aan!

Om hoop, geloof en liefde,
om vrijheid en om recht —
dat eindelijk geschiede

al wat Gij hebt voorzegd:

uw rijk, Heer, laat het komen,
uw wil alom gedaan,

dan zal aan alle bomen

de bloesem opengaan!

Om water op het droge,
om groei in de woestijn,
om doorzettingsvermogen
voor wie mistroostig zijn,
om werk voor werkelozen,
om toekomst, hier en nu,
om hulp voor hulpelozen
roepen wij, Heer, tot U!



